
Verslag eerste mêlée in de nieuwe hal 
 

Eindelijk was het dan zover… De allereerste middag-
mêlée in onze mooie nieuwe speelhal was op dinsdag 
4 maart een feit. En alle fietsen (heel veel fietsen…) 
stonden netjes op een rij bij de achterste deur, dus bij 
de ingang van de boulehal! 
Totaal melden zich 26 deelnemers bij de wedstrijdtafel van Els en de grote stamtafel zat al 
snel helemaal vol. Er werden drie wedstrijden (op tijd) gespeeld. Het waren soms erg 
spannende potten, want na het fluitsignaal kwam men af en toe met eindstanden als 6-7 bij 
Els terug. Bij die wedstrijden ging het dus puntje voor puntje. Heel spannend allemaal! 
 

Tussen de wedstrijden door was het lekker bijkomen aan de stamtafel in de nieuwe kantine, 
met een drankje en een hapje. Gelukkig kreeg Willeke achter de bar hulp van Mart om 
iedereen van een drankje te voorzien, want na 10 minuten begon er alweer een volgende 
werpronde. Fijn dat er nu de keuze is tussen contant betalen en betalen met de bankpas. 

Ieder zijn of haar voorkeur! 
 

Na drie partijen werd de uiteindelijke eindstand uitgerekend 
door Els, met als resultaat: 
1. Wim de Greef 
2. Kees v Rooden 
3. Marja Dol 

Er bleven gelukkig nog een aantal prijzen 
over die verloot werden over de overige 
deelnemers. Op naar de volgende melée, de agenda hangt 
op het mededelingenbord. 
 

Groetjes, Willeke (die ook de foto’s maakte, bedankt!). 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


