
Verslag van het Kermisboulen 2025 
 

Op dinsdagavond 9 september organiseerde onze CW het jaarlijkse 
kermistoernooi. Nadat het evenement vorig jaar moest worden afgelast 
vanwege overvloedige regenval, was het dit jaar werkelijk perfect weer, 
vrijwel windstil en een bijzonder aangenaam temperatuurtje.  
Bovendien was dit de eerste keer op onze nieuwe accommodatie, dus waren we best wel 
een tikje benieuwd hoe een en ander zou gaan verlopen en of iedereen het net zo naar de 
zin zou hebben als op ons oude terrein. Nou, aan de reacties tijdens en na afloop van het 
toernooi was er van enige twijfel geen sprake meer; iedereen had het geweldig naar de zin 
(gehad) en er waren dan ook louter en alleen tevreden en lachende gezichten te zien… 

 

Al vroeg op de avond meldden zich de eerste 
deelnemers en tegen de begintijd was het al gezellig 
druk. Ruud, die samen met Willeke de wedstrijdleiding 
in handen had (bedankt lui!), kon klokslag half acht de 
indelingen en banen bekendmaken en het toernooi was 
van de kant. Dit onder het toeziend oog van Daan, de 
gedelegeerde van de Harddraverij. 
 

Omdat we nu ook over een binnenhal beschikken, wilde de CW die ruimte graag betrekken 
bij de avond maar ja, als het zou gaan regenen konden nog maar een zeer beperkt aantal 
teams spelen en dus was het afwachten. Maar, zoals gezegd, de weergoden werkten 
uitstekend mee en dus kon er zowel binnen als buiten worden gespeeld en werd het aantal 
deelnemende teams van maximaal 48 (tot vorige keer het maximum) uitgebreid naar 58. De 
teams op de reservelijst waren er heel blij mee… 
 

Nadat er drie partijen (op tijd) waren gespeeld, kon de computer aan het 
rekenen en was er een eindstand bekend. Iedereen verzamelde zich bij 
de prijzentafel en de winnaars van de drie poules mochten een prijs 
uitzoeken. Ook de nummers 2, 3 en 4 in elke poule vielen nog in de prijzen 
en zelfs de laatsten in de poules werden niet vergeten. Die kregen allemaal 
een aanmoedigingsprijs in de vorm van  linnen tasje met opschrift “Ik deed 
alleen mee voor het tasje…”, een inmiddels zeer gewild collectors item. 
 

Na afloop bleven nog vele deelnemers nagenietend van de avond en nippend aan een al 
dan niet alcoholische versnapering hangen in onze kantine en daarbuiten. 
Alle vrijwilligers die hadden bijgedragen aan deze geslaagde avond (en dat zijn er best veel) 
hieven ook nog een glas op het uitstekende verloop en de goede afloop van de avond en 
het was pas rond middernacht dat op onze accommodatie alle verlichting werd uitgedaan… 
 

Greetz, Gerrit Loderus (en de foto’s zijn gemaakt door Jan, Willeke en Gerrit 

en ook afkomstig van de website van Hillegom Online, bedankt allemaal!). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Els zorgde ervoor dat 
op alle banen butjes 
bleven liggen… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


