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Redactioneel geboel                           April 2026 

 

Over het weer raak je in ons landje niet snel uitgepraat, er is daarover 
namelijk altijd wel wat te melden of te ‘zeuren’, en eerlijk is eerlijk: 
daar zijn wij Nederlanders ook eigenlijk best wel goed in.  
Afgelopen maanden ook weer zoiets: In sommige perioden vielen er 
record hoeveelheden regen (meer in het Oosten dan bij ons…), dan 
was het weer te koud voor de tijd van het jaar met voor ons doen 
ongekende hoeveelheden sneeuw (wat de schaatsadepten onder 
ons weer deed opveren) en korte tijd later werden er weer bijna warmte-records gebroken.  
Schreven we in het vorige nummer van ons clubblad nog dat maart (roert zijn staart) en april 
(doet wat-ie wil) op de loer zouden liggen, inmiddels kunnen we dat volmondig beamen...  
 

Bijzonder aangename bijkomstigheid is dan wel dat de natuur inmiddels weer vrijwel volledig 
is ontwaakt. De bomen en struiken kleuren weer groen, bloemen bloeien weer volop en het 
voorbije corso kon zich verheugen in een overweldigende belangstelling vanwege het fraaie 
weer. Inmiddels zijn de verdere vooruitzichten toch ook weer dusdanig, dat menig kampeer-

liefhebber de campingplaats alweer heeft ingericht of in 
ieder geval zomerse vakantieplannen heeft gemaakt, nou, 
wij wel in elk geval… En dat we dat zonnetje in ‘ons wereldje’ 
bijzonder letterlijk dienen te nemen, moge duidelijk zijn, want 
laten we wel wezen, ons spelletje ‘gedijt’ nu eenmaal veel 
beter onder de aangename stralen van de warme zon met 
een koel glas vocht in de hand (of in elk geval in de directe 
nabijheid…), ja toch, niet dan?  
 

Inmiddels was het al enkele keren een waar genot buiten te kunnen spelen (als het 
tenminste droog was...) en ook de eerste buitentoernooien (inclusief ons eigen Paastoernooi 
op 6 april én de 1e jubileum-activiteit met de jeugdfoto’s op 14 april) konden zich verheugen 
in een uitstekende belangstelling. En daarmee zijn echt alle winter-competities afgesloten. 
 

Daarenboven hielden we ook weer onze jaarlijkse voorjaars Ledenvergadering, dit keer 
weer in de zaal De Bestemming.  
 

Daarnaast staan ons diverse andere voorjaars-, zomer- en jubileumactiviteiten te wachten. 
En daarmee vonden wij het dus weer een uitermate geschikt moment voor het uitbrengen 
van een nieuw clubblad. En daarom heeft u hierbij dan ook een kakelverse editie van ons 
clubblad op uw scherm staan (we zijn immers digitaal), de 2e van de 25e jaargang alweer. 
Ja ja, een jubileumjaar ligt voor ons… 
 

Oké, en wat gebeurde er zoal de afgelopen tijd?  
 

- Op de woensdagavonden 18 februari en 4 maart werd de Interne 
Doubletten Competitie weer gespeeld gevolgd door de slotavond 
op woensdag 18 maart. Vooral de slotavond was flink spannend en 
alle teams maakten kans op een leuke prijs. Diverse verslagen van 
deze leuke competitie staan verderop in dit Bouletin, inclusief alle 
uitslagen én de eindstand. 
 

- Op woensdagmiddag 25 februari werd ook de Jan van Steijn Bokaal weer 
voortgezet ditmaal in de hal van De Boel de Boule in Roelofarendsveen. De daarop 
volgende speeldag was op woensdagmiddag 25 maart, in de hal van DSR (De Spaanse 
Ruiter) in Nieuw-Vennep. Het succes was wisselend, zo hebben wij begrepen, maar nog 
veel belangrijker: de sfeer was bijzonder goed en er werd volop genoten van het spelletje!  
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- Op vrijdagavond 27 februari organiseerde ons bestuur een vrijwilligersavond voor de 
(inmiddels vele) vrijwilligers in onze vereniging, als blijk van waardering voor hun inzet. De 
animo was bijzonder goed te noemen, de sfeer was uitermate gezellig en het lopende buffet 
weer van uitzonderlijke kwaliteit (heel erg lekker dus…). 

 

- Op zaterdagochtend 14 maart werd in het HvSH 
(Huis van Sport Hillegom) een grote schoonmaak 
gehouden. Een oproep voor helpende handjes 
van onze secretaris Marja (de term secretaresse 
vinden we eigenlijk tóch ff lekkerder klinken hoor) 

bleef niet onbetuigd. Samen met poetsers, vegers en schrobbers van de Tafeltennis en 
Korfbal, was ons complex in korte tijd weer spic en span! Dank aan alle vrijwilligers! 
 

- Op diverse zaterdagen in maart én april werd de NPC, de Nationale 
Pétanque Competitie, weer voortgezet. Ons 1e team wist zich helaas 
net niet te handhaven en is gedegradeerd naar de 4e divisie, jammer. 
Ons 2e team kwam wat laat in het seizoen op gang, wist opeens te 
winnen van de koploper en ontworstelde zich daarmee aan de 
onderste plaats in de 6e divisie. Knap gedaan jongens en meiden! 
Diverse verslagen van de laatste wedstrijden staan in dit Bouletin. 
 

Het seizoen 2025-2026 is daarmee ten einde. De eindstanden (en alle 
uitslagen) kunt u zelf bekijken op internet, door onderstaande linkjes te gebruiken: 
 

Voor JBH-1:   https://nlpetanque.nl/3e-divisie-2025-2026-3003/  
Voor JBH-2:   https://nlpetanque.nl/6e-divisie-2025-2026-6010/  

 

- Nadat op 21 maart de lente al was begonnen (eindelijk…), doken 
we in de nacht van zaterdag 28 op zondag 29 maart ’s nachts om 
02:00 uur de zomertijd weer in. Voor velen hoeft dit niet zo nodig en 
sommigen onder ons hebben er ook best wel last van, maar wijzelf 
vinden die lange zomeravonden eigenlijk best wel heel erg lekker… 
In het nacht van zaterdag 24 op zondag 25 oktober gaan we 
vervolgens weer over naar de wintertijd. De klok gaat dan een uur 
achteruit, zodat de nacht dan wél weer een uur langer duurt… 

 

- Op 2e Paasdag, maandag 6 april, werd weer ons jaarlijkse en 
traditionele Paastoernooi georganiseerd. De belangstelling vooraf was 
weer groot te noemen, want het minimum aantal inschrijvingen (van 16 
teams) was eind januari al bereikt… Uiteindelijk deden er 46 teams mee 
en het werd, zoals altijd eigenlijk, weer een fenomenaal succes! Helaas 
moest onze ‘vaste’ scheidsrechter (Frits) verstek laten gaan vanwege 
lichamelijk ongemak, veroorzaakt door een lelijke val. Maar het weer 
werkte uiteindelijk eigenlijk fantastisch mee en de sfeer was werkelijk 

voortreffelijk. Een verslag met foto’s is elders in deze editie van ons clubblad te lezen. 
 

- Op zaterdagmiddag 11 april vond de eerste 
speeldag in de ZaMi plaats, de Zaterdag 
Middag Competitie, georganiseerd door het 
District West (waar wij als vereniging onder 
vallen) voor teams van vier personen. Zoals 
bekend hebben we dit seizoen twee teams die namens JBH onze clubkleuren verdedigen. 
Zoals altijd: veel succes mensen, maar vergeet vooral ook niet te genieten… 
 

Hmmm, nou oké dan, en staat er ook nog wat te gebeuren?  
 

https://nlpetanque.nl/3e-divisie-2025-2026-3003/
https://nlpetanque.nl/6e-divisie-2025-2026-6010/
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- Op woensdagmiddag 29 april vindt alweer de eerste 
speelronde plaats van het nieuwe seizoen in de Jan 
van Steijnbokaal. Plaats van actie is dan Lijnden. De 
volgende speeldag is woensdagmiddag 27 mei in 
Leiderdorp (was eerst bij ons) en de daaropvolgende 
speeldag is woensdagmiddag 24 juni in Zandvoort. 

Veel succes iedereen maar zoals eerder al gesteld: geniet er zo veel mogelijk van!  
 

- Vrijdag 1 mei is de afgesproken datum dat we (in principe dan) weer buiten gaan spelen. 
Slechts bijzonder onaangename weersomstandigheden zou ons met ons spelletje weer 
naar binnen kunnen ‘verbannen’. Dit ‘buitenseizoen’ duurt normaal gesproken tot medio 1 
oktober. Maar, zoals gezegd: ijs en weder dienende… En daarmee kun je alle kanten op… 
 

- Op zaterdag 2 mei vindt de volgende speelronde plaats in de ZaMi, de Zaterdag Middag 
Competitie. De volgende speeldag is al een week later: zaterdag 9 mei en de daarop 
volgende is op zaterdag 6 juni. Succes lui! Maar je weet het: geniet ervan hè… 
 

- Op dinsdagmiddag 5 mei is het weer tijd voor de maandelijkse middagmêlée. De daarop 
volgende middagmêlée is op dinsdagmiddag 2 juni. 
 

- Op woensdagavond 20 mei vindt weer de maandelijkse avondmêlée plaats. DVV uit 
Sassenheim is dan te gast. De volgende avondmêlée is op woensdagavond 17 juni. 
 

- Op zaterdag 20 juni vindt het jaarlijkse Regiotoernooi plaats, ditmaal op het terrein van 
LBF, Les Boules Fleuries in Lisse. Daaraan doen, naast die van Lisse en onze eigen teams, 
ook teams mee van DVV (De Vaste Voet uit Sassenheim) en van dBdB (de Boel de Boule 
uit Roelofarendsveen). Hieraan kunnen zowel geoefende als minder geoefende leden 
deelnemen. Warm aanbevolen dus! 
 

- Op zondag 21 juni begint dit jaar de zomer, hè hè, eindelijk… 
 

- Dinsdagavond 23 juni gaan we weer op bezoek bij DVV in Sassenheim. Gaat u ook mee? 
 

Zoals altijd, in blijde afwachting (van kopij..;-),  
de Redactie, Willeke & Gerrit Loderus. 

 

Het volgende Bouletin zal iets later verschijnen dan normaal 
gesproken en wel rond eind juni. Dit in verband met het begin van onze welverdiende 
(vinden wijzelf…) kampeervakantie in deze maand. De uiterste kopij inleverdatum voor deze 
editie is derhalve vastgesteld op zaterdag 27 juni 2026. Voor nu: heel veel leesplezier! 

 

Adreswijzigingen (écht een blijvertje, deze!)  
 

Heel soms krijgen we een mailtje, vaker horen we het toevallig 
van anderen maar soms ook helemaal niet: 
   een adreswijziging.  
U zou onze ledenadministratie een bijzonder grote dienst 
bewijzen door een adreswijziging zo spoedig mogelijk door te 

geven, zodat ons ledenbestand zo actueel mogelijk kan blijven. Neem in zo’n geval dus 
direct contact op met Ria van der Poel, telefoon 06-47074171, of mail direct aan haar: 

j.vdpoel@casema.nl 
 

Hetzelfde geldt trouwens ook voor mailadressen, die óók nogal eens wijzigen. Is dat bij u 
het geval (geweest), geef ook dat a.u.b. z.s.m. door aan onze Ria. Alvast bedankt! 
 

Zelfs een doodlopende weg kent een weg terug… 
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Onze website (óók op uw telefoon) 
 

Onze eigen website wás voorheen te vinden op https://jbhhillegom.com 
(let op: tweemaal de letter H!). Maar, aangezien onze oude website steeds 
vaker kuren ging vertonen, met soms nogal raadselachtige en cryptische 
foutmeldingen, heeft ons bestuur eind vorig jaar besloten dan maar een 
nieuwe website te (laten) bouwen, gebaseerd op een nieuw systeem.  
Onze webbeheerder (en tevens sponsor) Sierink WP (hartelijk dank Jasper!) ging direct 
aan de slag en vlak voor de jaarwisseling ging onze nieuwe site de lucht in. We zijn best wel 
benieuwd hoe de ervaringen hiermee zijn van onze leden.  
 

Let wel op: de URL (het webadres) van onze site is ook veranderd in: https://jbhhillegom.nl  
U ziet het: de .com is vervangen door de .nl En daarmee zijn er ook nieuwe mailadressen 
in het leven geroepen: info@jbhhillegom.nl en penningmeester@jbhhillegom.nl  
Of hieraan in de toekomst nog meer mailadressen zullen worden toegevoegd (voorzitter@, 
secretaris@, clubblad@ of redactie@, verzin het en het kan…) is nog niet bekend, maar de 
tijd zal het ons ongetwijfeld leren… 
 

Nogmaals: het jubileumjaar 2026 
 

JBH werd opgericht op 3 december 2001. Dat betekent dat we dit 
jaar 25 jaar bestaan! In ons vorige clubblad deed ons aller Ruud, 
voorzitter van de CW (de Commissie Wedstrijdzaken) een oproep 
aan enthousiaste leden om bijdragen te leveren aan ons jubileum 
en mogelijk samen met hem een jubileum-commissie te vormen. 
Die oproep bleek niet aan dovemans oren gericht, want maar liefst 
zes leden meldden zich aan zodat we vanaf sinds kort een heuse 

jubileumcommissie rijker zijn, bestaande uit Ruud, Willeke, Marja, Gerda, Els, Sylvia en 
Dick. Hun eerste jubileum-activiteit is alweer achter de rug: op 
dinsdag 14 april, tijdens de middagmêlée, konden alle 
deelnemers zich ‘stukbijten’ op vele jeugdfoto’s van leden. Dit 
was dus meteen al een aardig succes. 
De volgende jubileum-activiteit gaat plaatsvinden op zaterdag 
18 juli. Wat dat precies zal zijn blijft nog even geheim…  
En ook vlak voor onze eigenlijke jubileum-datum, namelijk 3 
december, wordt er op zaterdag 21 november, uitgebreid stil 
gestaan bij ons jubileum, ons 25-jarig bestaan! Wat dit gaat 
zijn staat nog niet helemaal vast maar u kunt ervan overtuigd 
zijn dat u ook dit beslist niet mag missen!  

 

Boules uitproberen… 
 

Veel nieuwe leden zal het ongetwijfeld bekend voor komen: welke 
boules passen bij mij, welk gewicht vind ik prettig en welke diameter 
is goed voor mij, wat voelt ‘lekker’? Naar aanleiding van deze 
kwestie heeft ons aller JBH-doe-het-zelver Jan (vdP) een demo-
kastje in elkaar geknutseld waarin veel setjes boules liggen, met 

allemaal verschillende gewichten en diameters. Ideaal om eens te proberen. Het is zelfs 
mogelijk om een setje boules, dat u wel wat lijkt, tijdelijk te gebruiken, te lenen zeg maar. 
Hiertoe dient uw gebruik natuurlijk wel geregistreerd te worden, anders zijn we binnen de 
kortste keren alle boules kwijt… Zo’n registratiesysteem bestaat nu (nog) niet (voor zover 
wij weten althans) maar daar wordt hard aan gewerkt. Wordt ongetwijfeld vervolgd… 

https://jbhhillegom.nl/
mailto:info@jbhhillegom.nl
mailto:penningmeester@jbhhillegom.nl
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Dus… op veler verzoek: NOGMAALS 
 

Ben je geïnteresseerd om meer te lezen over pétanque? Neem dan eens 
een kijkje op de volgende website: https://allesoverpetanque.nl Dit is 
een vrij uitgebreide site met allerlei nieuwtjes en wetenswaardigheden 
over onze fantastische sport. Ook berichtgeving over de NPC, NK’s, EK’s 
en WK’s ontbreekt niet op deze fraai verzorgde site. Erg interessant. 
 

Ook circuleren er op internet werkelijk 
duizenden filmpjes over pétanque. Ga maar eens naar 
YouTube en zoek dan op ‘pétanque’. Erg leuk en leerzaam! 

 

U kunt daarnaast ook op Facebook, Twitter en YouTube terecht op het kanaal 
PETANQUELIVE. Van heel veel toernooien en kampioenschappen (zowel 
NJBB als internationaal) zijn streams te vinden en ook nieuwtjes en berichten 
zijn hier te vinden. Dit kanaal wordt bijgehouden de bekende JP Brands. 
 

Ook de NJBB, onze eigen bond, is actief op Facebook. Het staat vol met toernooi-
aankondigingen, -verslagen, foto’s en nog veel meer, zie het volgende webadres (url): 
 https://www.facebook.com/groups/134885926665262/ 
En er is nóg een Facebookpagina actief, dat zich Pétanque Nederland noemt. Te bereiken 
op de volgende url: https://www.facebook.com/groups/204178786268446/ 
 

En bent u écht op zoek naar nieuwe boules en weet u precies wat 
u hebben wilt? Kijk dan eens op de site van JDC Sport in Meppel: 
https://www.jdcsport.nl/c/petanque-jeu-de-boules  
Ze zijn in Nederland importeur van OBut en MS PETANQUE. Ze 

zijn beslist niet goedkoop, maar ze weten wel precies waar ze het over hebben. 
 

Een zeer overzichtelijke en uitgebreide koopsite is https://www.AD-petanque.store/NL 
De keuze is werkelijk enorm en de prijzen van de boule-sets variëren 
van € 93 tot € 340. De keus van lijnen op de boules is ook zeer 
uitgebreid, en er kan ook worden gegraveerd, er is voor elk wat wils. 
Ze leveren zowel boules van OBut, MS PETANQUE als La Boule 
Blue en ook van enkele minder bekende merken. Ook het aanbod van accessoires is 
overweldigend. De site is Belgisch (hun winkel zit in Molenbeek) en je kunt betalen met 
creditcard, PayPal of iDeal. en ook betaling via Klarna behoort tot de mogelijkheden. Over 
verzendkosten staat helaas niets vermeld. 
 

Nog een online leverancier, ook in België, is dealer van 
vrijwel alle bekende merken, en dat is namelijk het 
PetanqueCenter. Het is even zoeken maar ze leveren 

vrijwel alle maten en gewichten. Ook zeker niet goedkoop trouwens… zie hun site: 
https://petanquecenter.be  
 

En tot slot is er nóg een (Nederlandse) online-winkel op internet te 
vinden, namelijk: https://jeudebouleswinkel.nl/petanque/ 
Zij leveren hoofdzakelijk recreatie-boules. Officiële wedstrijd-boules 
hebben ze wel maar slechts mondjesmaat en gewicht en diameter 
zijn wat moeilijk te vinden. Ze leveren en verzenden via BOL.com met de daarbij behorende 
voorwaarden en kosten.  
 

Voor alle vermelde sites geldt wel dat je vooraf goed moet weten wat je zoekt, welk gewicht 
en welke diameter. Probeer dat dus eerst voor jezelf vast te stellen, vóór je gaat bestellen… 

https://allesoverpetanque.nl/
https://www.facebook.com/groups/134885926665262/
https://www.facebook.com/groups/204178786268446/
https://www.jdcsport.nl/c/petanque-jeu-de-boules
https://www.ad-petanque.store/NL
https://petanquecenter.be/
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(advertenties) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oké dan, het eerste Mopje  
 

Er komt er een Belg bij de Nederlandse grens met een fiets 
aanrijden én met een fiets op zijn nek. Zegt de douanebeambte: 
"Wat moet jij nou met twee fietsen?" Belg: "Ja, maar ik moet naar 
Amsterdam." Douane: "Maar daar heb je toch geen twee fietsen voor nodig?"  
"O jawel," zegt de Belg, "want ik heb begrepen, dat ik onderweg moet overstappen..." 

 
 

Bij Vishandel Krijgsman zorgen wij met passie en aandacht voor de beste kwaliteit vis. 
U kunt bij ons terecht voor onder andere gebakken vis, verse vis, visschotels, sushi, 

pokébowls, maaltijden en meer.  
Kom naar onze winkel of kijk online in onze webshop en laat u verrassen! 

 

Houttuin 5, 2181JG Hillegom 
www.vishandelkrijgsman.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vishandelkrijgsman.nl/
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Van de Commissie Wedstrijdzaken 
 

Het jaarlijkse Paastoernooi (op 2e Paasdag, maandag 6 april), 
is weer prima verlopen onder een heerlijk zonnetje. We hadden 
46 teams op bezoek (bijna volle bak dus).  
We willen bij deze álle vrijwilligers graag heel hartelijk bedanken 
voor hun medewerking, want zonder hun inzet was er echt geen 
toernooi mogelijk geweest!!! 
 

De activiteitenagenda voor de maanden mei, juni en juli hangt op het mededelingenbord bij 
onze ingang naar de hal / ligt op de bar en is ook in dit Bouletin geplaatst. Dus…, wil je op 
de hoogte blijven van wat er te doen is of te gebeuren staat, dan weet je wat je moet doen.  
 

De maandelijkse mêlées (zowel de middagen als de avonden) zijn weer gepland. 
 

Clubontmoeting met De Vaste Voet uit Sassenheim 
Naast de vaste mêlées hebben we samen met DVV (De Vaste Voet, onze vrienden uit 
Sassenheim) een paar data uitgezocht. De eerste wordt gehouden woensdagavond 20 

mei bij JBH. We starten de wedstrijden al om 19:00 
uur, dus graag vóór 18:45 uur aanwezig! 
De volgende clubontmoeting is dinsdagavond 23 
juni bij DVV in Sassenheim. Dat is hun speelavond. 
Hun fraaie speelterrein ligt achter het zwembad De 
Wasbeek waar ruime parkeergelegenheid is. 
Ook hier starten we om 19:00 uur met de wedstrijden! 
Er kan opgegeven worden via een inschrijflijst, maar 
spontaan komen aanwaaien is ook altijd goed. 
 

ZAMI (de Zaterdag Middag competitie) 
Dit jaar spelen er twee JBH-teams mee in de ZAMI (de Zaterdag Middag competitie, een 
competitie die elk jaar in de zomermaanden wordt georganiseerd door District West van de 
NJBB). Er worden op elke speeldag (zoals de naam al zegt: altijd op zaterdag) drie 
speelronden gespeeld met verschillende vormen van pétanque: Tête-à-tête (1x1), 
Doubletten (2x2) en Tripletten (3x3) komen aan bod. Team-1 komt uit in de 3e klasse en 
team-2 komt uit in de 4e klasse. Verderop in dit Bouletin staat het complete speelschema, 
met daarbij ook de speellocaties. Veel succes allemaal en heel veel plezier gewenst! 
 

De Jan van Steijnbokaal gaat ook weer van start en gaat vervolgens de hele zomer door.  
De competitie (2026-2027) start in april, de eerstvolgende speeldag is woensdag 29 april, 
gevolgd door woensdag 27 mei.  
 

Nog een laatste tip: 
Kijk eens op OnTip.nl en speel eens mee met een daarop vermeld toernooi. Dat is heel erg 
leuk en leerzaam! 
 

We wensen jullie allemaal veel bouleplezier! 
 

Namens de CW, Willeke Loderus. 
 

Nog even dit: hebben jullie leuke ideeën, 
vragen, dan wel op- of aanmerkingen, etc. etc., laat het ons weten! Er hangt een leuke 
ideeënbus in het halletje bij de ingang naar onze speelhal, naast het mededelingenbord.  
Aarzel niet, gewoon doen! 
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Activiteitenagenda voor april, mei, juni en juli 
 

april 
 

woensdag 22 april Avondmêlée 
woensdag 29 april Jan van Steijnbokaal in Lijnden (Nwe seizoen) 
 

mei 
 

zaterdag   2 mei ZaMi 2e speeldag (Zaterdag Middag Competitie) 
dinsdag   5 mei Middagmêlée 
zaterdag   9 mei ZaMi 3e speeldag (Zaterdag Middag) 
woensdag 20 mei Avondmêlée met De Vaste Voet 
woensdag 27 mei Jan van Steijn bokaal, in Leiderdorp (was eerst bij JBH) 
 

juni 
 

dinsdag   2 juni Middagmêlée 
zaterdag   6 juni ZaMi 4e speeldag (Zaterdag Middag) 
woensdag 17 juni Avondmêlée 
zaterdag 20 juni Regiotoernooi in Lisse (m teams van LBF, dBdB, DVV en JBH) 
dinsdag 23 juni Avond clubontmoeting met DVV in Sassenheim 
woensdag 24 juni Jan van Steijn bokaal in Zandvoort 
 

juli 
 

zaterdag   4 juli  Besturen Cup (NJBB, district West), bij JBH 
dinsdag   7 juli  Middagmêlée 
zaterdag 11 juli  ZaMi 5e speeldag (Zaterdag Middag) 
zaterdag 18 juli  Jubileum Activiteit 
woensdag 22 juli  Avondmêlée 
woensdag 29 juli  Jan van Steijn bokaal in Leiderdorp 
 

Alle dikgedrukte data vinden plaats bij JBH. De diverse flyers/inschrijflijsten liggen 
op speelmiddagen/-avonden op de bar en hangen ook op het mededelingenbord in 
het halletje bij de ingang van onze speelhal! Als er wijzigingen plaatsvinden worden 
deze kenbaar gemaakt op dit mededelingenbord. 
 

Kijk eens aan, het volgende Mopje alweer 
 

Een Brit, wonend in Belgie, is zwaar onder invloed van 

alcohol. Een niet al te slimme gendarme houdt de auto aan, 

stelt zich voor en vraagt: "Heeft u gedronken?" Met een 

dikke tong antwoordt de man: "Yes... deze morgen... is mijn 

dochter getrouwd... en ik hou niet van kerken... dus ben ik 
naar het café geweest... en heb enkele biertjes gedronken... 
Daarna... gedurende het banket... heb ik 3 flessen wijn soldaat gemaakt. Om te eindigen... 

gedurende het feest... heb ik 2 flessen... Johnny Walker... black label... keizer gemaakt..."  
Uiteindelijk antwoordt de politieagent, geïrriteerd: "Weet u dat ik politieagent ben en dat ik u 

aangehouden heb voor een alcoholtest?"  Vol humor antwoordt de Brit: "En U... weet u 

dat... dit voertuig ... Brits is... en dat mijn vrouw rijdt… aan de andere kant van dit voertuig? 
Ha, ha, ha, ha…" 
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Bericht over de ZaMi 
 

Voor deze Zaterdag Middag competitie van District 
West (NJBB), editie 2026, hebben zich van JBH 
twee teams aangemeld. JBH-1 is het team van vorig seizoen bestaande uit Jan Lammerse, 
Sylvia van Heusden, Adriaan Caspers en teamcaptain Els Bleekrode. Zij zijn ingedeeld in 
de 3e klasse. JBH-2 is nieuw en bestaat uit Gijs Slootweg, Jola Hartman, Maarten Harteveld 
en teamcaptain Jan de Landmeter. Zij zijn ingedeeld in de 4e klasse. 
 

Van de coördinator wedstrijdzaken van District West werd de volgende info ontvangen: 
 

Indeling en locaties ZaMi 2026 
Hieronder vindt u de indeling, het locatieschema en het speelschema voor de ZaMi 2026. 
Er zijn 46 teams aangemeld, hetgeen betekent dat er dit jaar volledige 1e en 2e klasse 
poules zijn; er zijn twee 3e klasse poules met 6 teams en twee 3e klasse poules met 5 
teams. Tenslotte is er een 4e klasse poule met 6 teams. 
Aanvang op iedere speeldag is 12:00 uur. 

 

De poule-indelingen met speelschema en locaties voor onze JBH-teams: 
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Verslag van een wisselvallige boule-dag 
 

Woensdag 11 februari gingen Marja en ik naar Nieuw-
Vennep om daar het “Tussen de Spitsen”-toernooi van De 
Spaanse Ruiter te spelen. Wij deden dit vorig jaar ook al eens en kwamen toen met een fles 
wijn thuis, ja…als beste met nul gewonnen partijen! Eens kijken hoe het nu zou gaan. 
 

De eerst partij speelden wij tegen Simon en Piet, ons onbekend. Op de vraag aan één van 
de mannen wie nu wie was antwoordde hij: Dat is Piet, en Piet schiet, en ik ben Simon. Nou, 
en of Piet schoot, hij schoot al onze boules weg, zodat het al gauw 2-13 werd. 

Oké, dat was geen goed begin. 
 

De tweede partij was tegen Cock en Gerard, van De Boel de Boule uit 
Roelofarendsveen, zeer sterke spelers, maar kijk, het was een leuke 
partij en wij behaalden zowaar nog 7 punten! Daarna gaf Cock ons nog 
tips en aanwijzingen, zoals: Je gaat niet proberen te schieten, maar je 
gaat staan en je zegt :Ik schiet!. En hij roemde het goede plaatsen van 

Marja! (en dat deed zij ook, mij lukte het minder vandaag). 
 

Met die wijze woorden begonnen wij aan de derde partij, tegen Johanna en een andere 
Gerard, van Lijnden. Ook weer sterke spelers, maar kijk, iedereen heeft wel eens een dipje 
en vol overtuiging wonnen wij met 13-2!  Een ware opsteker voor ons.  
 

Maar ach, de vierde partij tegen Jan en Martin, van Bulderbaan, ging toch weer ruimschoots 
verloren, en wel met 2-13, maar voor hun 
overwinning hebben zij wel de volle 50 minuten 
moeten vechten! 
 

Het was al met al een leuke en gezellige 
speeldag en zeker voor herhaling vatbaar. 
En wie weet… dan wel een paar gewonnen 
partijen? 
 

Els. 
 

Uit de Interne Doubletten Competitie   (18-02-2026) 
 

Op woensdagavond 18 februari stond weer een speelronde in deze 
leuke en spannende competitie op het programma. Als mede-
koploper stond er voor ons een confrontatie op het menu met de 
nummer vier én een medekoploper. Spanning genoeg dus… 
 

De eerste partij speelden we tegen Jolanda en Maarten, directe achtervolgers op de drie 
koplopers, die al diverse moeilijke en zware duels verrassend hadden gewonnen. We waren 
dus gewaarschuwd… We begonnen met een sterke focus en ook al omdat Maarten (nog) 
niet lekker op schot was en Jolanda niet elke keer de but wist te vinden, liepen we naar een 
geruststellende 11-4 voorsprong. Maar zie, Maarten begon meer en meer raak te schieten 
en Jolanda legde steeds vaker goed en scherp bij en zo belandden we op een 11-9 
tussenstand. Oei… Onderweg hadden we elkaar al eens diep in de ogen gekeken en ook 
van rol gewisseld en het zou nu toch echt moeten gaan gebeuren, anders zou het te laat 
zijn… Gelukkig herpakten we ons, al ging het allemaal nog niet echt gemakkelijk. Op 12-11 
kon de partij echt weer alle kanten op maar ze kwamen niet echt lekker bij de but en hun 
laatste boule, die nog wel op punt lag, schoten we weg en zo wonnen we, met 
samengeknepen billen, dat wel, met 13-11. Pfoe… dat was close… 
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Voor de volgende pot namen Jan en ik allebei maar eens een beker zwarte koffie in de hoop 
dat de cafeïne ons zou opkicken voor de ontmoeting met medekoplopers Ruud en Marianne. 
Deze pot begon ietwat nerveus. We hadden al vijf mènes gespeeld toen er nog maar één 
punt was gescoord en vier maal de but was uitgeschoten... Tja, zo kan een partij heel lang 
duren… Geleidelijk aan kwamen wij wat beter in ons spel, het schieten verliep best aardig 
en Jan legde steeds lekker bij terwijl dat bij Marianne en Ruud minder lekker ging. En zo 
liepen we langzaam maar zeker naar een (alweer geruststellende) 11-0 voorsprong. Wat 

een luxe! Ze kwamen nog wel eenmaal tot scoren maar 
daar bleef het bij: 13-1 winst. Wow… niet gedacht… 
 

Uitermate onverwacht dus, dat wel, maar niet minder 
lekker… En omdat Ruud en Marianne van Willeke en 
Wim hadden gewonnen, staan we nu dus in de 
tussenstand alleen aan kop. Maar ja, daarmee ben je 
dan wel meteen het team waarop vervolgens jacht wordt 
gemaakt… 
 

Greetz, Jan en Gerrit. 
 

Tiende verslag van JBH-1 uit de NPC 
 

Op zaterdag 21 februari kwamen we weer in actie in de NPC, de 
Nationale Pétanque Competitie. We speelden die dag een thuis-
wedstrijd tegen de nummer 2 van de tussenstand in onze poule: De 
Boel De Boule uit Roelofarendsveen. 
We beseften dus terdege dat het lastig zou worden tegen hen punten te sprokkelen, maar 
hé, vorig seizoen speelden we nog eens nipt gelijk tegen ze, welk puntje destijds voldoende 
was voor handhaving in deze divisie. Dus zeg niet dat zoiets onmogelijk is… 

 

In de eerste (doubletten)ronde speelden Ruud en ik tegen Cees en Ger, 
twee ervaren cracks uit Roelofarendsveen. Vooral van Cees hadden we 
nogal wat ‘last’ want hij miste nauwelijks met zijn schot. We begonnen 
allebei wat afwachtend aan deze pot en tot de stand 2-4 leek er weinig 
aan de hand. Het lukte ons echter niet meer de but te heroveren, hoe 
we ons ook verzetten en tot onze grote frustratie verloren we overdreven 
ruim (vonden we) met 2-13.Helaas deden Jan en Sylvia het niet veel 
beter, ook zij verloren met 2-13. 
Zware strijd leverden Willeke en Gerda, die uiteindelijk een uur en vijftig 
minuten(!) zou gaan duren. Jammer genoeg werd hun strijd niet, althans 
nauwelijks, beloond: 8-13 verlies. En daardoor stonden we 
op een 0-3 achterstand. Werk aan de winkel dus…  

 

In de tweede (tripletten)ronde speelden Ruud, Ria en ik tegen René, Desiree en 
Niek. Vooral de scherpschutter René drukte nogal flink zijn stempel op dit duel 
want net als Cees miste hij nauwelijks. Ook Desiree kon aardig schieten en Niek 
plaatste geconcentreerd zodat er een zware strijd ontstond. Wij gaven ons 
volledig en bleken niet veel onder te doen voor de ‘Veners”. Dat gold (nog) niet 
voor de eerste mène, toen we plotseling en zonder aanleiding een serie van 6(!) 
punten om de oren kregen. Het duurde even voor we herstelden van deze 
tegenslag, en pas bij 1-10(!) begonnen wij te scoren. Halverwege de partij liet 
Niek zich vervangen door Ger maar dat maakte niet veel verschil. Ria en ik 
legden lekker bij en Ruud schoot heel veel raak en ook al omdat zij geen geluk 
meer hadden, bleven wij scoren en zij niet en zo wonnen we met 13-10… 
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Helaas hadden Gerda, Sylvia en Jan te weinig 
grip op hun partij om aanspraak te maken op 
winst en ondanks best wel goed spel, verloren 
ze met 6-13. En zo belandden we op een 1-4 
achterstand en zat winst er al niet meer in. 
 

In de slotronde (doubletten) speelden Sylvia en 
ik tegen René en Ger. We kamen op alle fronten 
tekort, vooral schietend, want dat liep echt voor 
geen meter… Hoewel Sylvia steeds goed 
bijlegde en daardoor René telkens dwong tot 
een schot, was mijn bijdrage miniem (of eigenlijk 
min of meer nul dus…) en holden we daardoor steeds achter de feiten aan. Via 4-11 
kwamen we nog best wel knap terug tot 8-11 maar als je met vier boules over geen extra 
punten kunt scoren (wat beslist mogelijk leek) dan kun je natuurlijk ook geen aanspraak 
maken op winst en dus verloren we teleurgesteld maar terecht, dat wel, met 8-13. 
Ruud en Ria waren echter al snel klaar, ruim vóór ons allemaal, met een redelijk kansloze 

4-13 nederlaag... 
Veel beter deden Willeke en Jan 
het. In een zinderende en weer 
langdurige strijd trokken zij aan het 
langste eind. Met enkele zeer fraaie 
acties, zowel plaatsend als 
schietend wisten zij met 13-12 te 
triomferen. Zwaar bevochten dus 
en super spannend… 
 

Maar ja, we verloren dus wel, met 
2-6 dus, en daarmee komt 
degradatie ernstig dichtbij… 

 

Greetz, Jan en Ria, Ruud, Sylvia, Gerda, Willeke en Gerrit (en Willeke maakte de foto’s). 
 

Onderstaand stukje is “geplukt” van een online prikbord van een ons onbekende krant. Maar 
we vonden de inhoud, geschreven door een achtjarig kind, zo aandoenlijk dat we u die niet 
wilden onthouden… 
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De middagmêlée van maart 
 

Op deze zonnige dinsdagmiddag 3 maart kwamen 34 
personen om een paar partijtjes te boulen en hopelijk 
prijzen te winnen. Els en Hanneke schreven iedereen in en 
legden het wedstrijdschema neer. Men kon deze keer de 
keuze maken voor binnen of buiten spelen. 
Het was zulk mooi weer, dat een heleboel deelnemers de 
verleiding niet konden weerstaan om van het zonnetje te 
genieten.  
 

Er werden drie partijen gespeeld, op tijd. In de pauze ging 
men zelfs op het terras zitten. Tussendoor kwam Olga met 
de schaal met kaas, tomaat, komkommer en worst langs.  
 

Na de drie partijen was de stand als volgt: 
1e  Theo Blokker  3 +29 
2e  Sylvia van Heusden 3 +24 
3e  Kees van Rooden 3 +17 
4e  Anton vd Meer  3 +15 
5e  Dick Kortekaas  3   +6 

 

De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Corry van 
Leeuwen. Ze kreeg een zak met heerlijke koekjes.  
De overgebleven prijzen werden tussen de niet-winnaars 
verloot. Martin de Haas, Willem Mooijekind, Thea Gerritsen 
en Marry vd Hulst waren de gelukkigen. 
 

De volgende middagmêlée is niet op dinsdag 7 april, maar op dinsdag 14 april!!! 
 

Gr. Hanneke. 
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(advertenties) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACSI Kampeerreizen neemt u mee op indrukwekkende groepsreizen door heel Europa. 
Onder leiding van ervaren reisleiders ontdekt u prachtige streken, steden en culturen. 
Welke reis u ook kiest, u beleeft de vakantie van uw dromen! 
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Uit de Interne Doubletten Competitie   (04-03-2026)  
 

Op woensdagavond 4 maart vond de voorlaatste speelavond plaats in 
de Interne Doubletten Competitie. In de tussenstand stonden Jan en ik 
op de eerste plaats dus was de jacht op ons in volle hevigheid te 
‘voelen’… Jan had echter tijdens zijn werkzaamheden voor de voedsel-
bank zijn rug geblesseerd en zat (min of meer) onder de pijnstillers. 
 

Daarvan was echter tijdens onze eerste partij van de avond, tegen Jan (vd P) en Ab niet zo 
heel veel te merken. Hij plaatste nagenoeg zoals altijd, alleen liet ons schot ons finaal in de 
steek, nou ja, ikzelf dan, want er lukte echt bijna niks met ons schot. Niettemin begonnen 
wij met een serie van 5 punten en vrijwel niets leek onze winst in de weg te staan. Maar ja, 
Jan (vd P) schoot mirakels en Ab vond ook vaker dan ons lief was de but en dus liepen ze 
op ons in en gingen zelfs over ons heen (6-7). Vanaf dat moment ging de strijd vrijwel gelijk 
op, met een steeds wisselende koploper. Op 9-9 kónden we de partij uitmaken, maar dat 
mislukte faliekant door twee te kort geplaatste boules en dus bleven we steken op 12-9. 

Toen volgde een drama-mène (voor ons dan), waarin zij het konden 
beslissen maar wat ook hen niet lukte en dus belandden we op 12-12. 
Vrijwel alle banen om ons heen waren inmiddels leeg en verlaten en in dat 
spanningsveld speelden we de laatste en beslissende mène. We léken de 

overhand te hebben, hadden nog 4 boules in handen, maar Ab legde hun 
laatste boule pal voor de but en dus moesten we schieten. Mijn twee 

boules misten jammerlijk, de eerste van Jan ook maar zijn laatste 
was raak. Alleen tikte de weggeschoten boule van Ab onze best 

liggende boule weg, waardoor zij nét aan op punt lagen en dus verloren we deze langdurige 
en spannende pot toch nog enigszins onverwacht met 12-13… Mmmm... 
 

We namen er maar eens een hartversterkend drankje op en maakten ons op voor de 
volgende partij, tegen Dick en Gijs, ook al geen makkelijke tegenstanders… Zij openden de 
score en daarmee waren wij het die in de achtervolging moesten. Gelukkig begon ons schot 
(eindelijk) wat beter te lopen en dus kwamen we langszij op 5-5. Dat duurde tot 7-7 en toen 
bleek de fut er een beetje uit te zijn, bij hen dan. Wij gaven de but niet meer uit handen en 
wonnen uiteindelijk nog redelijk ruim met 13-7. 
 

Niet helemaal wat we hadden gehoopt, maar met een verlies- en een winstpartij staan we 
(weliswaar op saldo) nog steeds aan kop in de tussenstand. 
 

Op woensdagavond 18 maart spelen we onze laatste 
wedstrijd in deze leuke en spannende competitie tegen de 
nummer 3, Willeke en Wim, en dus is er nog van alles mogelijk met 
betrekking tot een definitieve eindstand. We gaan het zien… 
 

Greetz, Jan en Gerrit. 
 

Yesss, mooie ruimte voor een Mopje 
 

Tijdens een gigantische wolkbreuk belt een man in 
grote paniek de brandweer en zegt: "Ik sta tot m'n 
knieën in het water, help me!" Waarop de centralist 
zegt: "Meneer, het is vreselijk druk. Voor een dergelijke 
kleine overstroming komen we op dit moment niet 
meteen." Roept de man weer in paniek terug:  
"Maar… ik woon op driehoog!" 
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Elfde verslag van JBH-1 uit de NPC 
 

In de NPC, de Nationale Pétanque Competitie, reisden we op 
zaterdag 7 maart af naar Alkmaar om het daar op te nemen tegen 
het enige team dat onder ons op de ranglijst stond, jawel, Celeritas. 
Wilden we degradatie ontlopen, dan zou er vandaag moeten worden 
gewonnen... Gelijk spelen was minder gewenst, maar nog beter dan 
verliezen, want dan zou degradatie sowieso wel heel erg nabij zijn... 
Jammer genoeg waren we niet allemaal in goede gezondheid en 
bovendien moest Ruud wat eerder terug naar huis vanwege de verjaardag van z’n kleinkind. 
Nou hadden we vorige seizoenen ook al in Alkmaar gespeeld en dus wisten we wat voor 
apenbaantjes ons stonden te wachten. Maar ja, daar hebben zij ook last van… 
 

En zo begonnen we ietwat gespannen (wij wel tenminste) aan de eerste (doubletten)ronde. 
Gerda en ik speelden tegen de jeugdige Danny en de wat oudere Ed. Die eerste miste 
vrijwel geen schot en hoewel Ed wisselend bijlegde, hadden we de nodige moeite om tot 
scoren te komen. Toch begonnen wij wat scherper aan dit duel want de eerste drie punten 

waren voor ons (3-0). Daarna kwamen zij op stoom, ons 
schot haperde wat vaker dan we wilden en op 3-7 besloten 
we van rol te wisselen. Dat had effect want we heroverden 
de but en scoorden punten tot een 11-7 voorsprong. 
Jammer genoeg konden we ons spel niet doorzetten op 
deze goede weg en op 11-11 was deze spannende pot 
weer volledig in evenwicht. Twee bloedstollende mènes 
volgden, waarin we allebei de partij konden beslissen 
maar het niet deden, Met wat geluk, goed bijleggen van 
Gerda en een schot wat nu weer lekker liep, scoorden wij 
tweemaal een punt en wonnen we met 13-11… Pfoei… 
Ook Ruud en Sylvia maakten het spannend maar trokken 

met 13-10 ook hun partij over de streep. Helaas lukte dat Jan en Willeke niet en zij verloren 
best wel kansloos met 1-13. 
Maar, niettemin stonden we wél op een 2-1 voorsprong. Zou het dan toch gaan lukken?  
 

In de volgende (tripletten)ronde speelden Ruud, Sylvia en ikzelf tegen Martine, Nico en Rick. 
Die laatste twee bleken zeer vaardige schutters en Martine 
legde goed geconcentreerd haar boule veelal dicht in de buurt 
van de but. Bij ons liep het vanaf het begin niet echt lekker. Alsof 
we meer tegen onszelf speelden dan tegen die roodhemden. 
Tot 6-7 worstelden we ons door de partij maar toen was het over 
en uit: 6-13 verlies. Echt heel jammer… 
Helaas bakten Jan, Gerda en Willeke er ook niet zo heel veel 
van en ook zij verloren hun partij: 3-13. En zo was deze 
ontmoeting van een voorsprong omgeslagen in een achterstand 
(2-3). Wilden we er nog wat van bakken dan zou er nu toch wel 
wat moeten worden gewonnen... 
 

In die laatste ronde (doubletten) speelden Ria en ik tegen Rick en Martine, wellicht hun 
sterkste team… We besloten ons te concentreren op ons eigen spel en te focussen op de 
details van de baan waar we op speelden. Want die leek vlak te zijn, maar was dat beslist 
niet. We begonnen met scoren tot 3-1 en wisten de voorsprong vast te houden tot we op de 
stand 6-5 stonden. Zij beseften ook dat er wat moest gebeuren en ze gooiden er nog een 
schepje bovenop. Dat was ietsje teveel voor ons en op 9-11 kwamen we achter. We zaten 
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niettemin goed in de partij en dus ontstond er een 
bloedstollend einde. Terwijl Jan en Sylvia (weer) vrij kansloos 
van de baan stapten met een 3-13 nederlaag, deed ons 
damesteam, Willeke en Gerda, het uitstekend en stapten na 
een solide partij met winst van het veld (13-5). En toen was de 
hele speelhal leeg… op onze partij na en diverse 
toeschouwers, waaronder de rest van ons team (Ruud was al 
naar huis). In die stilte groeiden we naar een geweldig goed 
niveau waar we nu, na afloop van die ruim anderhalf uur 
durende partij, nog steeds met heel veel plezier aan terug 
denken.  
Goed, we heroverden de but, ook al doordat Rick begon te 
missen en zelfs eenmaal hun eigen boule wegschoot. Wij 

beiden dachten hetzelfde: het leek wel of hij moe werd. Op de stand 10-11 kónden we uit 
maar dat mislukte helaas door een knap schot van Rick (11-11). Daarna konden zij uit maar 
ook dat mislukte door twee veel tekort gespeelde plaatsballen van hen, waarmee wij voor 
kwamen op 12-11. En toen brak de laatste mène aan. Er werd over en weer goed geplaatst 
en geschoten waarbij ons laatste schot een blijver opleverde en we op twee punten lagen 
(virtueel uit dus). Rick had nog twee boules en besloot te schieten maar miste nét… Met z’n 
laatste boule zou hij maar 1 bal van ons kunnen wegschieten, maar dan zouden we alsnog 
winnen door onze 2e bal die ook op punt lag. Na lang wikken en wegen 
besloten ze te gaan plaatsen in de hoop onze beste bal te verbeteren. 
Iedereen (wij ook…) hield de adem in toen die laatste boule richting but ging 
en er hals reikend werd gekeken waar die terecht zou komen. Maar… hij was 
nét te kort en daarmee scoorden wij het laatste punt en wonnen dus deze 
super spannende partij met 13-11. 
 

En hierdoor speelden we nipt met 4-4 gelijk daar in Alkmaar. Niet helemaal 
wat we hadden gehoopt maar hé, gelijk is nog beter dan verlies, toch? Maar 
ja, nu komt degradatie toch wel heel erg akelig dichtbij en kan alleen een klein 
wonder ons nog redden... 
 

De NPC, de Nationale Pétanque Competitie, nadert zo langzamerhand haar 
einde. Na deze speeldag zijn er nog drie speeldagen: 21 maart en 4 april thuis 
en 28 maart uit aan het andere einde van de Afsluitdijk, in Harlingen. Allemaal 
sterke tegenstanders maar we gaan ons best doen en meer kun je niet doen, toch? 
 

Greetz, Jan en Ria, Ruud, Gerda, Sylvia, Willeke en Gerrit (en Willeke maakte de foto’s). 
 

Aha, maar weer een Mopje dan 
 

Een hond stapt een kantoor van een grote firma binnen 
en wijst op de vacature die vrij is.  
Alle aanwezigen beginnen hard te lachen maar staan 
finaal verstomd als de hond achter een computer gaat 
zitten en razendsnel begint te typen.  
'Zo zo,' zegt de personeelschef, 'dat is wel heel erg 

indrukwekkend! Zo dadelijk ga je nog vertellen dat je onze mailtjes ook kunt afhandelen.'  
De hond blaft bevestigend en gaat meteen aan de slag. 'Nou nou,' zegt de chef, 'fantastisch 
en hoe gek dit ook is, normaal zou je meteen aan het werk kunnen bij ons, alleen zoeken 
we echt een nieuw personeelslid dat tweetalig is.'  
De hond kijkt de chef kwispelend aan en zegt dan: "Miauw..." 
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De grote schoonmaak 
 

Op zaterdagochtend 14 maart kwam een clubje vrijwilligers 
van ons vereniging bijeen om onze accommodatie een 
poetsbeurt te geven. Dat gebeurde samen met vrijwilligers 
van SDO Tafeltennis en Korfbal. Best gezellig trouwens…  
Er was een lijst met “To Do”-zaken en die kon al snel worden 
afgevinkt. In korte tijd wapperden de handjes heftig en was alles weer spic en span! THNX 
 

Vanzelfsprekend werden wat foto’s gemaakt en die wilden we u natuurlijk niet onthouden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze foto’s zijn gemaakt door ons aller Els, die daardoor helaas niet op de foto is gekomen, ach… 
 

Avoir l'avantage 
(Frans, vertaald: het voordeel hebben) 
 

Ik ben een bouler, niets meer dan dat  

in bos en duin of in de stad.  

Of ik nou hurk of dat ik sta,  
mijn ogen kijken ballen na.  

Ik wik en weeg, creëer een kans  

en ben volledig in balans,  

ik pointeer of ik tireer -  
een bouler ben ik en niets meer. 
 

Uit de verzameling Petanquegedichten en andere eigenaardigheden (in bewerking, 2003) 
 

© Larie Levenslust 

mailto:roses@wish.net
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De 8e (en laatste) Interne Doubletten Competitie 
 

Op woensdagavond 18 maart vond de laatste speelavond plaats in “de 
Interne”, zoals deze leuke competitie door menigeen al liefkozend werd 
genoemd. We begonnen met 16 deelnemend teams, dus er waren 15 
tegenstanders voor elk team en daarmee 8 speelavonden (2 partijen 
op een avond). Op deze laatste avond was de 15e tegenstander aan 
de beurt en kon opperhoofd Ruud de eindstand berekenen. 
Vervolgens speelde dan elk team nog één wedstrijd voor de 
definitieve plaatsing. De nummer 1 speelde tegen de nummer 2 voor de titel, de nr 3 tegen 
de nr 4 voor de 3e plaats, 5 tegen 6 enzovoorts, totdat de nrs 15 en 16 tegen elkaar speelden 
voor de rode lantaarn. Alle winnaars van deze laatste partij hadden prijs. 
 

Maar eerst nog de laatste pot van de 
competitie. Jan en ik moesten de baan op 
tegen Willeke en Wim, die op dat moment op 
de 3e plaats stonden. We bereidden ons voor 
op een zware confrontatie, maar toen de 
eerste mène ons een serie van 5 punten 
opleverde, viel er toch wat spanning van onze 
schouders. Wim had echt geen geluk met z’n 
schoten en ondanks een rolwisseling 
kwamen ze niet echt in hun spel. Pas op 7 of 
8-0 scoorden zij hun eerste punt en dat bleek 
rijkelijk laat, de kloof was al te groot 
geworden. Jan plaatste geweldig, ons schot 

liep lekker en we wonnen onbedreigd met 13-2. Een groter verschil dan we gedacht hadden. 
 

Omdat we hierdoor (op saldo, dat wel) 1e waren geworden, moesten we tegen de nummer 
2 op de ranglijst, Ruud en Marianne, die ook hun laatste partij hadden gewonnen. In de 
reguliere competitie hadden we natuurlijk al met 13-1 van ze gewonnen, maar ja, er stond 
nu een heel andere lading op deze partij. We begonnen zoals we geëindigd waren, goed 
gefocust en lekker geconcentreerd en dat wierp al snel zijn 
vruchten af. We stonden in 2 mènes op een 7-0 voorsprong 
en ook al omdat hun schot niet echt lekker liep (zeg maar 
gerust echt niet lekker), bleven wij aan de scorende kant 
van dit duel. Onderweg scoorden zij nog wel een verdwaald 
punt maar daar bleef het bij: 13-1 winst! En dat hadden we 
vooraf toch echt heel anders ingeschat… 
 

En zo eindigden we dus na een eenvoudiger strijd dan we 
hadden gedacht, als eerste kampioen in deze hernieuwde 
interne clubcompetitie. Regisseur Ruud overhandigde aan 
alle winnaars van de laatste partijen hun prijs en iedereen 
was het erover eens: volgende editie doen we weer mee! 
 

De vrouw van Ruud, Anja, had voor een grote goed gevulde 
schaal heerlijkheden gezorgd en die kaas, worst, snoeptomaatjes en komkommer vonden 
gretig aftrek, herhaaldelijk zelfs. Hartelijk dank Anja! 
 

Ons aller Ed bleek de volgende dag jarig te zijn en hij gaf daarvoor een rondje voor het hele 
stel. Mede daardoor bleef het nog heel lang heel erg gezellig in onze kantine. 
 

Greetz, Jan en Gerrit (en de foto’s zijn gemaakt door Willeke, bedankt!). 
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En dan nu nog: de eindstand in de Interne 

 

Nawoord van de organisator 
 

In november zijn we gestart met deze (voor velen) nieuwe 
competitie. Nu, 4 maanden later, zit het er alweer op. 
De laatste avond, woensdag 18 maart, ging het om de prijzen. 
Een echte finalepartij voor alle deelnemende teams, tegen een 
(op papier) gelijkwaardige tegenstander, waarvan de winnaar een prijs mocht uitzoeken. 

  12-nov 26-nov 7-jan 21-jan 4-feb 18-feb 4-mrt 18-mrt    

# team partij 1 partij 2 partij 3 partij 4 partij 5 partij 6 partij 7 partij 8 partij 9 partij 10 partij 11 partij 12 partij 13 partij 14 partij 15 W S  
1 Gerrit/Jan A. 13 8 13 1 4 13 13 3 13 0 13 5 13 4 13 1 13 3 13 9 13 11 13 1 12 13 13 7 13 2 13 104 W 

2 Ruud/Marianne 13 2 13 8 13 0 13 8 13 5 10 13 13 4 13 6 13 7 13 10 13 10 1 13 13 9 13 9 13 3 13 73   

3 Willeke/Wim 13 4 13 6 13 1 13 10 13 9 13 9 13 7 13 9 7 13 13 9 10 13 13 10 13 7 8 13 2 13 11 37 W 

4 Kees/Ed 2 13 13 4 13 12 10 13 0 13 13 10 10 13 13 2 13 6 13 5 13 9 12 13 13 4 13 2 13 4 10 41   

5 Jolanda/Maarten 13 9 6 13 13 6 13 1 13 7 13 0 4 13 13 5 13 6 9 13 11 13 13 6 13 5 6 13 4 13 9 34   

6 Jan L./Els 13 10 6 13 13 4 12 13 3 13 13 7 13 10 13 2 13 2 13 8 6 13 13 8 5 13 9 13 13 9 9 20 W 

7 Dale/Taco 13 8 13 8 13 1 13 8 7 13 13 10 13 4 9 13 13 7 9 13 13 4 8 13 10 13 2 13 10 13 8 18 W 

8 Dick/Gijs 10 13 13 1 12 13 13 4 11 13 8 13 13 6 13 9 6 13 10 13 13 4 13 12 7 13 7 13 13 9 7 13   

9 Gerda/Marja 8 13 13 8 13 2 8 13 13 3 0 13 13 2 6 13 6 13 8 13 13 4 12 13 13 7 13 8 12 13 7 13 W 

10 Jan vd P./Ab 13 8 4 13 11 13 13 9 13 9 13 3 4 13 5 13 7 13 13 8 4 13 10 13 13 12 12 13 9 13 6 -22   

11 Tom/Piet 5 13 8 13 6 13 8 13 9 13 13 8 7 13 1 13 13 9 8 13 13 11 13 12 9 13 13 12 13 12 6 -42 W 

12 Hanneke/Gerard 8 13 13 6 0 13 9 13 13 11 9 13 4 13 5 13 2 13 13 10 9 13 13 0 7 13 12 13 13 12 5 -39   

13 Han/Ineke 8 13 1 13 1 13 3 13 13 8 7 13 2 13 2 13 13 12 10 13 11 13 13 0 13 10 13 6 3 13 5 -53   

14 Ria(Jola)/Sylvia 9 13 8 13 13 11 4 13 9 13 5 13 13 9 2 13 12 13 5 13 4 13 0 13 13 9 11 13 13 10 4 -61 W 

15 Thea/Ton 13 5 8 13 1 13 1 13 5 13 3 13 6 13 9 13 3 13 13 10 13 6 0 13 4 13 13 11 12 13 4 -71   

16 Cees/Anton 4 13 1 13 2 13 13 12 8 13 10 13 9 13 13 5 9 13 10 13 4 13 6 13 9 13 13 12 9 13 3 -65 W 
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De strijd om het kampioenschap ging tussen Gerrit/Jan en Marianne/Ruud. Nou, laat de 
strijd maar weg! Binnen 20 minuten was het gebeurd: 13-1. En zo zijn de eerste winnaars 
van de Interne Doubletten Competitie 2.0: Gerrit en Jan. Gefeliciteerd mannen! 
Om de 3e/4e plek ging het tussen Willeke/Wim en (misschien wel verrassend) Ed/Kees. Dit 
werd 13-3 voor Willeke en Wim, die daarmee 3e werden.  
 

De overige uitslagen:      

• Om plaats 5/6:      Jan / Els tegen Jolanda / Maarten:    13-11 
• Om plaats 7/8:      Dale / Taco tegen Dick / Gijs:          13-11  

• Om plaats 9/10:    Gerda / Marja tegen Jan / Ab:  13-  8 

• Om plaats 11/12:  Tom / Piet tegen Hanneke / Gerard : 13-  0 

• Om plaats 13/14:  Ria (Jola) / Silvia tegen Han / Ineke: 13-  9 

• Om plaats 15/16:  Anton / Cees tegen Thea / Ton:  13-  4 
 

Nu is er een aantal mensen naar mij toegekomen, omdat ze het verschil best groot vonden. 
Dat is natuurlijk ook zo. Ik zou dan ook graag willen weten voor de volgende editie: 
 

1. Dit format zo houden. Een halve competitie (allemaal eenmaal tegen elkaar) met als 
slot een finalepartij voor iedereen. 

2. Van tevoren alle teams indelen in een A en een B poule. Dan wordt er een hele 
competitie gespeeld in je eigen poule (1 x ‘uit’ én 1 x ‘thuis’). 

3. Via loting poules van 4 samenstellen, halve competitie en daarna de bovenste 2 in 
de A-poule en de onderste 2 in de B-poule. 
  

Als er nog andere suggesties zijn, hoor ik het graag. 
 

Groeten, Ruud. 
 

Kijk, leuke ruimte voor een passende Mop 
 

Een man des huizes had net een maaltje slakken op en zeurde: 
"Ik lust er nog wel een paar vrouw, want zoals jij ze maakt, 
maakt niemand ze. "Nou man, dan zul jij ze zelf moeten gaan 
halen." "Geen punt!" Nadat hem de weg was uitgelegd waar hij 
ze moest gaan halen, ging hij fluitend de deur uit. Daar 
aangekomen: "Ik had graag nog wat slakken." "Ja", zei die 

slakkenboer, "ik heb er zoveel verkocht dat ik geen 
verpakkingen meer heb." "Dat geeft niet", zegt de man, 
terwijl hij zijn trui openhield. En zo ging hij ook naar 
huis. Maar onderweg kwam hij enkele vrienden tegen 
die vroegen om met z'n allen wat te gaan drinken. "Néé 
jongens!" Maar na flink wat zeuren ...nou goed, ééntje 
dan. Het werden er enkele meer en de tijd vloog om. 
"Jongens ik moet nu echt naar huis," zei hij met een 
dikke tong. Zo schommelde hij even later naar huis. 
Thuis aangekomen kreeg hij de huissleutel niet meteen 
in het sleutelgat. Terwijl hij gebukt stond te richten, 
vielen de nog levende slakken vanuit zijn trui op de 
grond. Net toen hij de slakken weer terug wilde doen in 
zijn trui, vloog plots de deur open en daar stond zijn 
woedende vrouw. Voordat zij de kans kreeg om hem 
de les te lezen, zei hij al lallend: "Allee jongens... nóg 
maar 10 centimeter... dan zijn we thuis!"  
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Twaalfde verslag van JBH-1 uit de NPC 
 

Op zaterdag 21 maart, de dag dat de lente begon, speelden we 
onze voorlaatste thuiswedstrijd tegen Gouda. In de tussenstand 
van onze divisie stonden ze op de 2e plaats, dus ook vandaag 
zou het beslist geen ‘makkie’ worden, zo vreesden we. Nou, dat 
werd het ook niet, verre van dat, al waren er, achteraf dan, beslist kansen (nou ja, kansjes 
dan) op tenminste een punt geweest… 
 

In de eerste (doubletten)ronde speelden Ria en ik tegen John en Aart. De bebaarde Aart 
gooide met een hoge boog vaak goed bij de but, al zat hij er met de lengte af en toe flink 
naast. John bleek een geconcentreerde schutter, die aanvankelijk weinig miste. Vandaar 
dat we al snel op een 0-3 achterstand kwamen, ook al omdat ons schot nog niet echt wilde 
vlotten. Gelukkig verbeterde dat al snel en omdat Ria regelmatig scherp plaatste, namen wij 
het initiatief over, keerden het scoreverloop om en liepen na verloop van tijd uit naar een 
ruime 10-3 voorsprong. Ineens, vanuit het niets, scoorden zij een serie van vier en waren 
we opeens gedwongen tot billenknijpen... Gelukkig viel het mee. We heroverden de but en 
maakten (met wat geluk) aan deze strijd een, voor ons dan, positief einde: 13-7 winst! 
Helaas deden onze beide andere teams het minder, veel minder. Ruud en Sylvia maakten 
er nog een strijd van met 10-13 verlies, maar Willeke en Jan waren kansloos met 2-13. 
En zo boden we best aardig tegenstand, maar stonden we al wel op een 1-2 achterstand. 

 

In de volgende (tripletten)ronde speelden Gerda, Ria en ik tegen een 
unieke combi: vader John, moeder Namita en zoon Tygo. Moeders had 
een wel heel vreemde techniek, waarbij ze zeer wisselend plaatste. 
Paps was nu plaatser en deed dat vrijwel foutloos. De zoon bleek echter 
een kundig schutter, veel beter dan toen we in Gouda speelden; hij miste 
echt nauwelijks. Helaas leek ons eigen spel nergens naar. Zowel 
plaatsend als schietend bleven we ver onder ons niveau, heel ver 
eigenlijk. Via 1-6 belandden we op 2-11. We kwamen nog wel terug tot 

7-11, maar toen was het over en uit: 7-13. Hier had beslist meer in gezeten… 
Jammer genoeg deden Ruud, Sylvia en Willeke het niet veel beter: 9-13 verlies, hoewel ook 
daar meer mogelijk was geweest. Nou, pfff, op een 1-4 achterstand dus… 
 

In de slotronde (doubletten) speelde ik weer met Ria, en nu tegen moeder Namita en zoon 
Tygo. Zij bleef zeer wisselend plaatsen maar hij schoot echt geweldig. We kwamen achter 
met 0-3 maar hadden wat geluk met ons schot. We haalden terug tot 6-7 en toen kantelde 
de wedstrijd. Tygo begon te missen (wij beiden dachten dat het vermoeidheid was) en dat 
bleek funest voor zijn zelfvertrouwen. Ook plaatsend kwam hij lang niet altijd bij de but en 
dus zagen we onze kans schoon. We hielden vaak boules 
over om punten te scoren en dat lukte. We gaven de but niet 
meer uit handen en wonnen verdiend, vonden we, met 13-7. 
Ook Ruud en Gerda speelden stukken beter dan in de 
voorgaande partijen en wonnen met 13-8. 
We zouden nog gelijk kunnen spelen maar helaas zagen Jan 
en Sylvia geen kans hun dappere spel om te zetten in 
punten: 1-13 verlies. 
 

En zo verloren we met minimaal verschil: 3-5. Dat is natuurlijk 
niet slecht tegen zo’n hoog geplaatst team maar ja, weer 
geen punt(en) gescoord en dus ‘lonkt’ degradatie jammer genoeg steeds sterker… 
 

Greetz, Jan en Ria, Ruud, Sylvia, Gerda, Willeke en Gerrit (de foto werd gemaakt door Dick). 
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Verslag uit de Jan van Steijn Bokaal 
 

Het was woensdag 25 maart, de laatste wedstrijddag van dit 
seizoen die wij deze week in Nieuw-Vennep speelden. Deze keer 
tegen De Boulende Stier uit Leiderdorp. Willeke was de invaller 
voor Maarten (bedankt Willeke!) en zo had ik een nieuw maatje, 
en Sylvia viel in voor Ada (ook jij bedankt, Sylvia!). 
 

De eerste ronde ging niet slecht. Ed en Sylvia wonnen van Miel en Rona met 13-6, en 
Willeke en ik wonnen van Mat en Matthijs met 13-4. De andere 2 teams waren minder 
gelukkig. 
Maar… de tweede ronde lukte het ons geen van allen om een winstpartij te scoren. 
De derde ronde dan. Jan en Corry wonnen van Hans en Jan met 13-12, en Willeke en ik 
wonnen van Miel en Rona met 13-7 en daar bleef het bij, helaas. 
De eindstand was dus wéér geen winst, maar 4-8 verlies. Jammer. 
 

De eindstand over het hele seizoen, dat loopt van april t/m maart, leverde eigenlijk geen 
verrassingen op. Vorstelijk op plek 1 stond Boel de Boule, met totaal 78 gewonnen partijen! 
Nummer 2 was Lijnden, met 69 gewonnen partijen, 3 Zandvoort met 64 x winst, duidelijk de 
3 beste teams.  
En dan de mindere goden: nr. 4 De Spaanse Ruiter met 45 x winst, nr. 5 De Boulende Stier 
met 39 x winst, en helemaal onderaan (snik!) ons JBH-team met slechts 29 gewonnen 

partijen. Maar… er is hoop: volgende maand begint het 
nieuwe seizoen, en dàn…nou dan gaan we er voor!!! 
 

En toch ging er weer een team van ons met de wijn 
vandoor: Kees en Jola, het beste team met 0 gewonnen 
partijen! 
Het was weer, zoals altijd, een heel gezellige speeldag! 
 

Els. 
 

13e (en voorlaatste) verslag van JBH-1 uit de NPC 
 

Op zaterdag 28 maart vertrokken we al vrij vroeg (voor ons 
doen dan) richting de Afsluitdijk, aangezien we aan de 
overzijde, in Harlingen, voor de strijd stonden tegen de 
plaatselijke bouleclub Boulegoed. Normaal gesproken zou 
dit de laatste speeldag van het seizoen zijn geweest, ware 
het niet dat de eerste speeldag in dit kalenderjaar, die van 
10 januari, werd afgelast en verschoven in verband met de destijds nogal overvloedige 
sneeuwval. En dus is in het volgend weekend, zaterdag 4 april, de slotdag in de NPC, de 
Nationale Pétanque Competitie, tegen de koploper en kampioenskandidaat, De Meteoor uit 
Amsterdam. Nou ja, ons slotakkoord is daarmee wel een thuiswedstrijd, dat dan weer wel… 

Bijkomend probleem deze dag was de afwezigheid van 
Ruud, die de dag voor vertrek liet weten dat hij vanwege lastig 
en pijnlijk lichamelijk ongemak verstek moest laten gaan. 
 
 

Maar goed, na een lange en vermoeiende reis traden we aan 
tegen de Friezen, die op dat moment op de 4e plaats in de 
tussenstand bivakkeerden. Ria en ik speelden tegen Rein en 
Annemarie. Die laatste plaatste een tikje wisselend maar toch 
wel redelijk vaak goed bij de but en Rein was de tireur, en 
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wat voor een. We hebben werkelijk geen enkele misser gezien van hem 
en dus hadden we het, zacht uitgedrukt, best moeilijk. Na 0-4 kwamen 
we nog heel ietsjes terug tot 2-4 maar daar bleef het helaas bij: 2-13… 
Jan en Willeke deden het jammer genoeg al niet veel beter en ook zij 
kregen geen voet aan de grond: 2-13 verlies. 
Gerda en Sylvia maakten er als enigen een echte strijd van, en een 
langdurige ook, die ruim anderhalf uur zou duren. En dat had resultaat, 
want ze wonnen uiteindelijk dus wel: 13-8. Heel knap! 
En zo kwamen we dus op een 1-2 achterstand, niet helemaal wat we wilden… 
 

In de volgende (tripletten)ronde speelden Ria, Jan en ik tegen Annemarie en Rein, die nu 
aanvulling kregen van Duco. Voor ons veranderde er niet veel. Rein schoot weer 100%, nou 
ja, bijna dan, en Duco plaatste met een rare polsbeweging maar wel vaak voldoende zuiver. 
Wij zakten weer weg naar een zeer bedenkelijk niveau en via 2-6 verloren we met 6-13. 
Gerda, Sylvia en Willeke deden het aanzienlijk beter. Ze gunden hun tegenstander niet veel 
ruimte en wonnen met solide spel overtuigend met 13-5. 
Oké, nog wel op achterstand dus, 2-3 nu, maar wilden we nog punten scoren dan moest er 
nog wel wat meer gewonnen gaan worden... 
 

In de slotronde (doubletten) speelden Ria en ik nu tegen Roelof en Gerrit (ja, die hebben ze 
daar ook…). Roelof schoot iets meer dan de helft raak en hun Gerrit plaatste met een hoge 
boog voortdurend beter dan de onze én ook veel beter dan hij de hele dag had gedaan. Wij 
bleven hardnekkig ver onder ons niveau en sjokten steeds achter de feiten aan… Zowel 
plaatsend als (vooral) schietend ver onder ons kunnen, kwamen we op een 0-4 achterstand, 
bogen die nog om tot 4-4 maar daar was alles wel mee gezegd. Zij hadden aanzienlijk beter 
grip op de baan, een tikje meer geluk dan wij en dus was het verlies (6-13) verklaard.  
Een gelijkspel was dus nu nog het hoogst haalbare... 
Maar, Jan en Willeke deden het nog slechter dan wij, die gooiden niet eenmaal de but uit 
en verloren volslagen kansloos met 0-13. Het verlies was daarmee dus een feit. 
Gerda en Sylvia maakten er weer een langdurig spannend spektakel van. Ze kwamen op 

een ruime voorsprong, zagen die vervolgens verdampen en kónden het 
nog uitmaken, wat helaas nét niet lukte, en dus verloren ze nipt met 11-13. 
 

Tja, al met al heel erg jammer natuurlijk, want zo verloren we vandaag met 
2-6 en daarmee was onze degradatie dus een feit. We hebben het hele 
seizoen ons best gedaan, wat niet altijd tot succes leidde, maar het was 
niet genoeg voor handhaving in deze divisie. Volgend seizoen dus een 
treetje lager, kijken of we dan wel wat meer potten kunnen breken. 
 

Greetz, Jan en Ria, Ruud (beterschap man!), Gerda, Sylvia, Willeke en 
Gerrit (en nee, vandaag jammer genoeg alweer geen foto’s). 

 

Jawel, een Mopje maar weer 
 

De meester vertelt op school dat er ooit 
menseneters hebben bestaan. Dan vraagt hij aan 

de klas: "In welke streken kwamen die voor?"  "In 

Volendam" beweert Jantje. "Hoe kom je daar nou 

bij?" vraagt de meester hoogstverbaasd.  
"Dat staat in het aardrijkskundeboek, meneer," 

antwoordt Jantje, "daar staat dat de inwoners van 

Volendam leven van de toeristen!" 
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14e (en laatste) verslag van JBH-1 uit de NPC 
 

Op zaterdag 4 april speelden we de laatste confrontatie in de NPC, 
de Nationale Pétanque Competitie, seizoen 2025-2026. Deze 
speeldag zou oorspronkelijk plaatsvinden begin januari maar toen 
was heel Nederland (nou ja, bijna dan…) bedekt met een, voor ons 
doen dan, flinke laag sneeuw en vandaar dat de NJBB (onze bond) 
deze dag had verschoven naar de reserve-datum, zaterdag 4 april. 
We speelden deze dag tegen het team dat al enige tijd kampioen was in onze poule namelijk 
De Meteoor uit Amsterdam-Noord. Bovendien waren wij al gedegradeerd (snif…), dus stond 
er helemaal niets meer op het spel deze dag. 
Helaas waren we deze dag (weer) niet compleet. Jan en Ria waren afwezig vanwege een 
begrafenis in de familie en Ruud was nog steeds niet hersteld van zijn fysieke ongemak. 
Gelukkig was Dick bereid bij ons in te vallen en mochten we Wim lenen van ons tweede 
team, waardoor we precies met z’n zessen waren. 
 

In de eerste (doubletten)ronde speelden Gerda en ik tegen Mike en Amanda. Mike bleek 
een meer dan accurate schutter, hij miste nauwelijks. Amanda plaatste over het algemeen 
goed al had ze soms ook afwijkingen. Er ontstond vanaf het begin een geanimeerde partij, 
die vrijwel gelijk opging. Op 6-6 was alles nog mogelijk al kregen wij langzaam de overhand 
in de score. Via 9-7 belandden we op 11-8 en leek winst goed mogelijk. Helaas beleefden 
wij op dat moment de welbekende drama-mène, waarbij wij niks bij de but kregen, ons schot 
haperde en zij onverwacht een serie van 5 punten scoorden: 11-13 verlies dus. Balen… 
Helaas kregen Dick en Sylvia geen vat op hun partij, ze verloren redelijk kansloos met 3-13. 
Wim en Willeke deden het wat beter en maakten er een vreselijk lange partij van die ruim 
anderhalf uur duurde maar jammer genoeg geen positief resultaat opleverde: 6-13. 

Jammer, heel jammer, want we stonden dus met 0-3 
achter wat niet helemaal nodig was geweest... 
 

In de volgende (tripletten)ronde speelden Sylvia, Gerda 
en ikzelf tegen Mike, Fred en Ivo. Mike schoot zoals in 
de eerste partij maar ja, hij had nu maar 2 boules. Fred 
plaatste wat wisselvallig en Ivo legde echt weergaloos 
bij. We begonnen goed geconcentreerd aan deze partij 
en deden weinig voor elkaar onder. Oké, soms wel met 
wat geluk maar bij 9-9 zag je de gezichten van de 

Meteoren langzaam betrekken. Ze deden er een schepje bovenop en kwamen tot scoren. 
Via 9-10 en 9-12 waren ze bijna uit maar namen een in onze ogen vrij onlogische tactische 
beslissing en kwamen daardoor 1 punt te kort. Wij worstelden tegen verlies, scoorden knap 
2 punten (11-12) en zagen zelfs kans door te drukken, dit tot grote ontzetting van de 
Amsterdammers, We scoorden 2 punten en wonnen na een lange en erg afmattende strijd 
met 13-12. Pfoe, bijna 2 uur aan het spelen geweest… 
Jammer genoeg kwamen Willeke, Wim en Dick geen 
moment lekker in hun spel en moesten lijdzaam toezien 
hoe de partij met 2-13 verloren ging. 
Nou, en zo was de tussenstand 1-4 geworden, maar was 
wel onze “eer” gered… 
 

In de slotronde (doubletten) speelden Dick en ik tegen 
Patrick (spreek uit als Patriek) en Fred (de ándere Fred). 
De eerstgenoemde bleek Franse roots te hebben (al zou 
ja dat aan zijn Amsterdamse accent niet zeggen) maar 
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hij schoot werkelijk feilloos op elke afstand. Zijn maatje Fred 
(vader van Mike) plaatste nogal wisselvallig maar gezamenlijk was 
hun overmacht ons toch te machtig. We weerden ons niettemin 
kranig, hadden ook wel wat pech maar na steeds te hebben achter 
gestaan, waren we er op 10-10 weer naast, zeer tot onze eigen 
verrassing eigenlijk. In die laatste mène hadden we opeens weer 
wat pech, kwamen ook niet lekker meer bij de but en verloren, na 
bijna anderhalf uur strijd, nipt en ook wel een tikje onnodig vonden 
wijzelf, met 10-13. 
Willeke en Wim beleefden ook een lange strijd, waren niet echt 
kansloos, maar moesten toch het hoofd buigen: 9-13 verlies. 
Het langst stonden Sylvia en Gerda op de baan, weer bijna twee 
uur! Toch was ook voor hen helaas geen winst weggelegd en, ook 
weer met flink wat pech, verloren ze nipt met 11-13. 
 

Afijn, in totaal dik verloren dus met 1-7, al zou je dat aan de diverse 
extreem lange partijen van vandaag en nipte setstanden toch echt niet zeggen…  
Maar ja, zo ging het eigenlijk op veel speeldagen dit seizoen. Niet vaak heel ruim maar wel 
verloren en dan eindig je dus niet hoog. We hebben dan ook te weinig punten gehaald voor 
handhaving en zijn daarmee officieel gedegradeerd naar de 4e Divisie.  
Nou, volgend seizoen maar eens zien of we wellicht weer kampioen 
kunnen worden, al zal ook dat beslist niet gaan meevallen… 
 

Greetz, Ria en Jan (afwezig), Ruud (ziek, beterschap man!), Dick en 
Wim (bedankt voor het invallen mannen!), Gerda, Sylvia, Willeke en 
Gerrit (en nee, helaas, helaas, alweer geen foto’s…). 

 

En dan nu: de eindstanden in de NPC 
 

Onderstaand vindt u de eindstanden in de NPC, de Nationale 
Pétanque Competitie, seizoen 2025-2026, per 4 april 2026, en 
wel van de poules waarin onze beide JBH-teams actief zijn 
geweest (in de 3e respectievelijk de 6e divisie).  
JBH-1 kon zich helaas niet handhaven en degradeerde naar de 

4e Divisie. JBH-2 kende een moeizame start van het seizoen maar 
wist aan het einde toch een paar ontmoetingen te winnen (zelfs van 

de nr 2 en bijna van de kampioen) en eindigde uiteindelijk op een knappe 6e plaats.  
 

Hieronder dan het eindoverzicht van de NPC, seizoen 2025-2026: 
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Verslag van het Paastoernooi 2026 
 

Op 2e Paasdag, maandag 6 april, organiseerde 
onze CW weer het jaarlijkse en inmiddels tamelijk 
traditionele Paastoernooi.  
De inschrijving daarvoor was rond de afgelopen 
jaarwisseling al gestart en verliep voorspoedig, tot 
een week voor “uur U”, toen stokte het een beetje. 
Niettemin hadden zich wel 46 teams aangemeld, 
bijna vol dus (48 is de max), en die beleefden een geweldige dag met zeer zonnig weer, 
een zacht briesje en uitsluitend genietende mensen, zowel op de baan als daarnaast, want 
publiek kwam met vrij grote aantallen nieuwsgierig op ons volle complex kijken. 
Onze wedstrijdleiding kreeg vandaag assistentie van stagiaire Elly Zandvliet, van DBdB, die 
in opleiding is voor wedstrijdleider en haar stage graag in Hillegom wilde volgen. Ons eigen 
opperhoofd Ruud had er dus een assistente bij deze dag. 
De vele vrijwilligers die vooraf en tijdens het toernooi actief waren (heel hartelijk dank, ook 
namens alle deelnemers!) zorgden ervoor dat alle banen er pico bello bij lagen en dat de 
kantine en het toernooi zelf op rolletjes liep. Louter positieve geluiden, van iedereen! 

 

Dan het spel. Er zouden eerst twee partijen op tijd worden 
gespeeld en daarna volgde een herindeling in drie poules, 
afhankelijk van die eerste twee resultaten. Twee gewonnen 
betekende vaak de A-poule, twee verloren de C-poule en alles 
daartussenin de B-poule. 
Omdat Jan Lammerse, het maatje van Adriaan Caspers, ziek 
was geworden, mocht ik met Adriaan ‘de wei in’. 
 

De eerste partij speelden we op baan 1 tegen John en Gieneke 
van De Boule de Boule uit Roelofarendsveen. John, met z’n 
staartje, bleek aardig schotvaardig en Tineke was wat wisselend 
in haar plaatsing. Wijzelf moesten duidelijk wennen aan het 
buitenspelen en dan vooral aan die gladde baan, maar we 
kregen langzaam maar zeker beter grip op de baan. We stonden 

niettemin vanaf het begin achter en knokten ons terug in de partij. Er werd op tijd gespeeld 
en toen het sein klonk voor de laatste mène, stonden we nog achter met 8-9. Die slotmène 
verliep voor ons echter voorspoedig. We hadden ook wel wat geluk maar zagen kans een 
serie van vier punten te scoren, waarmee we met 12-9 wonnen (wat voor het systeem werd 
omgerekend tot 13-10). Kijk, de eerste pot was in de pocket. 
 

Onze tweede partij speelden we tegen Joke en Paul van De Gouden Gooi uit Haarlem-
Schalkwijk. Joke plaatste haar boules steeds akelig 
nauwkeurig waardoor we werden gedwongen vanaf 
het begin van elke mène te schieten. En wat Adriaan 
dan bijlegde, schoot Paul weer weg, wat hem vaak 
wel heel erg makkelijk afging. Dus ook hier een zeer 
gelijk opgaande strijd, die lang alle kanten op kon 
gaan. Toen het slotsein klonk stonden we echter op 
voorsprong en hoefde we geen extra mène meer te 
spelen: 13-9 winst. 
 

Ai, ai, ai, daarmee hadden we dus beide partijen 
gewonnen en werden derhalve ingedeeld in Poule 
A, dus dat zou waarschijnlijk best zwaar worden... 

De wedstrijdleiding in actie, rechts Elly Zandvliet 
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In de poulefase speelden we de eerste partij tegen Teun en Herman, van 
respectievelijk PUK uit Haarlem en MIDI uit Delft, de latere winnaars van 
het toernooi, maar dat wisten we toen nog niet… De eerste punt was voor 
ons (door een wat gelukkig schot) maar daar bleef het helaas bij: 1-13, 
een kansloze nederlaag. We schoten echt op alle fronten te kort… 
 

De tweede pot in de poulefase speelden we tegen Jan en Tineke van De 
Bulderbaan uit Amstelveen. Tineke bleek ook al zo’n scherpe plaatser 
maar Jan miste met z’n schot vaker dan dat hij iets raakte, maar al met al 
kwamen we er niet echt aan te pas. De effectiviteit van ons schot kelderde 
steeds verder omlaag naar een bedenkelijk niveau. Adriaan deed wat ie 
kon, maar we liepen steeds achter de feiten aan: 7-13 verlies. In goeden 
doen was dit niet echt nodig geweest… 
 

De derde pot, de in totaal vijfde en laatste van de dag alweer, speelden we tegen Geert en 
Adrie van PUK uit Haarlem. Geen echte hoogvliegers maar wel heel steady en solide 
spelers. Ons schot liet ons nu echt volledig in de steek, maar dan ook volledig, nog geen 
skippybal geraakt... En die arme Adriaan… Hij weerde zich kranig maar we kwamen steeds 
maar niet tot scoren. Onderweg een armetierig puntje voor ons maar verder kwamen we 
helaas niet: 1-13 de teil in. Sorry Adriaan, de tank was leeg… 
 

En met drie verliespartijen in de poulefase eindigden we op plaats 15 in de poule en dus 
ook in het toernooi. Tikje teleurstellend en ook niet echt nodig, maar het lukte gewoon niet. 
Wel een heerlijke dag gehad, fantastisch weer met veel zon en weinig wind en veel leuke 
mensen ontmoet. Dat we geen prijs hadden, ach, er zijn ergere dingen, toch? 
 

Nadat de eindstanden waren berekend kon de prijsuitreiking plaatsvinden. De winnaars 
mochten van de rijk gevulde prijzentafel iets uitzoeken (van elke poule hadden vijf teams 
een prijs) en alle deelnemers aan het toernooi kregen een doosje eieren mee naar huis. 
Heel veel positieve geluiden gehoord en vrijwel 
iedereen had weer zin in volgend jaar... 
 

Woord van dank, naast al die vrijwilligers, vooral 
ook aan de wedstrijdleiding want het is beslist niet 
makkelijk om zo’n groot toernooi in goede banen te 
leiden en het iedereen naar de zin te maken... 
 

Greetz, Adriaan en Gerrit (en de foto’s zijn afkomstig 
van Facebook (Pétanque Live) én ook gemaakt door 

Willeke, bedankt!). Voor alle uitslagen: zie de site. 
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Zoef de Paashaas 
 
De koeien zijn weer blij,  
ze maken bokkensprongen in de wei. 
Een doodgewone kip,  
raakt van de leg al bij 1 wip.                
Tok, tok, tok, alweer een ei in het hok.  

 

Hé, denkt Zoef de haas,  
kijkt in alle hoeken,  
het wordt lekker weer        
Tijd dat ik eieren ga zoeken! 
Ja hoor, ik heb er honderd,  
dat vind ik wel bijzonder. 

 

Hij springt over de velden van Hillegom. 
Ik denk dat ik ruim op tijd kom. 
Zie sportieve senioren spelen. 
De tijd is voorbij gegleden. 
 

Paasgroetjes, Gerda Hageman. 
 

De winnaars 1e Poule B 
1e Poule C 

2e Poule A 

2e Poule B 

2e Poule C 

3e Poule A 

3e Poule B 
3e Poule C 

1e Poule A 

1e Poule B 
1e  Poule C 
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Alle uitslagen en eindstand van het JBH Paastoernooi 2026 
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Verslag ZaMi 1e dag, team 1 
 

Zaterdag 11 april was onze eerste ZaMi 
dag, de Zaterdag Middag Competitie. 
Ons team 1 (Jan Lammerse, Sylvia van 
Heusden, Adriaan Caspers en ikzelf) waren tot onze verrassing in de derde klasse 
ingedeeld. Dat bleek automatisch te gaan, aangezien wij vorig jaar ook hadden meegedaan. 
Onze eerste dag speelden wij in Lekkerkerk, waarachtig een flink eind van huis. Nederlek 
bleek daar een prachtig groot terrein te hebben met diverse speelvakken. Twee heel fijne 
velden (naar onze smaak), één twijfelachtig en één keienveld. 
 

Onze eerste loting kwam uit op een goed veld. Jan speelde de eerste tête-à-tête en trof daar 
een zware tegenstander, ene Dirk. Het eindigde in een overwinning voor Dirk, 8-13. 
Onze triplet begon wat moeizaam, maar na 5 kwartier gingen wij er met de zege vandoor, 
13-11. Mooi! Op naar de volgende ronde.  
Dat waren twee doubletten. Aangezien de goede velden vol stonden kozen wij voor de 
ruimte op het andere veld. Nou, dat was geen beste keuze! Nederlek had echt het voordeel 
van de thuisbaan. Adriaan en ik kwamen niet verder dan 6-13, en Jan en Sylvia moesten 
na 5 kwartier toch toegeven, 10-13. Jammer. 
De derde ronde ging de triplet  kansloos ten onder: de sterk spelende Dirk schoot werkelijk 
alles weg wat op zijn pad lag, en het was snel bekeken, 0-13. 
Ik ging voor de tête-à-tête, en die ging heel gelijk op, 5-5, 10-10, 11-11, 12-11, maar helaas, 
bij de laatste mène lukte het mij nèt niet, en de tegenstander nèt wel, dus 12-13. Echt 

jammer. 
 

Maar toch  leuk gespeeld, 
heel plezierige tegen-
standers, en wij waren 
precies voor de regen 
klaar.  
Op 2 mei mogen wij weer, 
dan in Sassenheim, tegen 
Vlaardingen 6. Wij hebben 
er nú al zin in! 
 

Els. 
 

Bericht uit de ZAMI 
 

Voor insiders is deze term bekend maar 
voor de meeste van onze leden zegt 
deze term waarschijnlijk niets. 
ZAMI staat voor zaterdag middag competitie. De organisatie van deze competitie is in 
handen van het bestuur van het district West van de NJBB. Het district waar wij als JBH 
deel van uitmaken. Deze competitie wordt gehouden op een vijftal zaterdagen in de 
maanden april, mei, juni en juli. De teams van de deelnemende verenigingen worden 
ingedeeld in poules en spelen volgens een voorafgaand vastgesteld schema elke zaterdag 
tegen een team van een andere vereniging. De speelvormen die we spelen zijn 
doubletpartijen (2 tegen 2), tripletpartijen (3 tegen 3) en tête-à-tête (1 tegen 1). Om aan deze 
competitie deel te nemen kun je je daarvoor inschrijven via de inschrijfformulieren die 
geruime tijd geleden op de bar lagen. Van JBH nemen twee teams deel aan deze competitie.  
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Na deze algemene inleiding gaat dit verslag verder over de wederwaardigheden van team 
2 van JBH. Dit team bestaat in principe uit: Maarten Harteveld, Gijs Slootweg, Jola Hartman 
en Jan de Landmeter. Door andere werkzaamheden (voor de club) kon Maarten helaas niet 
aanwezig zijn. Jan Anneveldt was bereid zijn plaats in te nemen. 

 

Afgelopen zaterdag 11 april was de eerste 
speelronde in deze competitie. Voor het 
spelen van onze wedstrijden moesten we die 
dag afreizen naar Waddinxveen. Onze 
tegenstander van die dag waren oude 
bekenden. Het was het eerste team van De 

Boel de Boule uit Roelofarendsveen. Spelers van dit team komen we regelmatig tegen in 
wedstrijden in de NPC en de Jan van Steijnbokaal. 
 

De eerste ronde bestond uit 1 tripletpartij en 1 partij tête-à-tête. Jola, Gijs en Jan (A.) namen 
de triplet voor hun rekening, terwijl Jan (de L.) de tête-à-tête voor zijn rekening nam. De 
punten in deze ronde werden gelijkelijk verdeeld. De triplet werd gewonnen door het team 
van de DBDB met 9-13.  
Na een spannende partij werd in de tête-à-tête gelijkgetrokken door deze met 13-12 te 
winnen. De tussenstand was hiermee 1-1 na de eerste ronde. 
 

Na een korte pauze gingen we verder met twee doubletpartijen. Ook in deze ronde werden 
de punten gelijk verdeeld. Jan (de L.) en Gijs wonnen hun partij ruimschoots: 13-4.  Bij Jola 
Hartman en Jan Anneveldt liep het anders. Zij verloren hun partij met ruime cijfers 3-13. 
 

Na weer een korte pauze weer de wedstrijd voortgezet met weer een tripletpartij en een 
partij tête-à-tête. Omdat degene die de eerste ronde de tête-à-tête had gespeeld deze ronde 
deze speelvorm niet mocht spelen nam Jan Anneveldt de plaats in van Jan (de L.) en de 
laatste nam de plaats in van Jan (A.) bij de triplet.  
 

Deze laatste ronde moest de beslissing brengen 
voor winst, verlies of gelijkspel. Het werd het 
eerste. In de tête-à-tête veegde Jan (.) met zijn 
tegenstander flink de vloer aan. Een ruime 13-5 
overwinning.  
De triplet was aanzienlijk spannender. De stand 
was 9-8 in ons voordeel toen er een merkwaardige 
mène volgde. De tegenstander lag op punt, maar 
had geen boules meer, terwijl Jan (de L.) er nog twee in zijn handen had. Jan besloot ipv te 
plaatsen te gaan schieten. Hij raakte de but, die uiteindelijk belandde op een plaats op het 
terrein ver weg van de gegooide boules. Jan gooide zijn laatste boule er naar toe. We 

dachten 1 punt te scoren, maar toen we gingen 
kijken en meten bleek dat we 5 punten hadden 
gescoord en was de partij teneinde! 
 

Een 13-8 overwinning dus en uiteindelijk daarmee in 
totaal een 4-2 winst op deze speeldag! 
 

De volgende speelronde in deze competitie is op 
zaterdag 2 mei. We spelen dan in en tegen Gouda. 
 

Groet, Jan de Landmeter. 

 
Je kan nooit oud en wijs worden als je nooit jong en gek bent geweest... 
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De tussenstand in de ZaMi per 11 april in de poules van onze beide teams is als volgt: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze jarigen in april, mei, juni en juli 
 

05-04   Bets de Loos   12-04   Corry de Haas 
05-04   Rineke Persoon   15-04   Anneke ter Haar 
06-04   Hanneke Willemse  21-04   Jan Pieters (90!) 
07-04   Jan vd Poel   27-04   Peggy Crince Le Roy 
08-04   Peter Nieuwendijk  28-04   Ruud Doezie 
10-04   Ton van Engelen   29-04   Eric Jan Fleur 
 

06-05   Gerrit Loderus   17-05   Theo vd Weijden 
06-05   Ineke van Spronsen  23-05   Ton vd Voorn 
07-05   Thea Gerritsen   25-05   Ruud Feije 
09-05   Kees Hulsbosch   25-05   John Witteman 
10-05   Henk vd Kaaden   28-05   Sylvia van Heusden 
11-05   Toos Loogman   31-05   Maarten Harteveld 
16-05   Marja Dol 
 

02-06   Dale Klassen   18-06   Karin Zwetsloot 
13-06   Martin Loogman   27-06   Joop vd Lans 
13-06   Gijs Slootweg   28-06   Roland Blokker 
17-06   Jan van Griensven  30-06   Martin de Haas 
18-06   Kees van Rooden  30-06   Willem Mooijekind 
 

08-07   Wim vd Zande   21-07   Anton ter Haar 
11-07   Hans van Rijn   25-07   Ada de Groot 
19-07   Diny Doeswijk 
 

Wij wensen alle (toekomstige) jarigen (alvast) een héél fijne verjaardag toe! 
 

  Nieuwe leden: 
Hetty Verdam   Bennebroek 
Joop Wilmink   Beinsdorp 
Raymond Breukers  Hillegom 
Dave Kortekaas (lid 100!) Hillegom 
Her Dol    Hillegom 
Ank vd Wal    Hillegom 
Fred Hulst    Hillegom 

 

Wij wensen deze nieuwe leden een zeer prettige tijd toe in onze vereniging! 



Het Bouletin                                                    25e jaargang nº 2 
 

 

 
37 

 

(advertenties) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Weerlaan 4a - 2181HH Hillegom - Postbus 52 - 2180AB Hillegom - Tel 0252-515362  

E-mail info@assendelft.org - www.assendelftenmisset.nl 

Eén op één relatie met cliënt 
Vraagbaak en klankbord voor ondernemer 

Kritisch en meedenkend met visie 
Voor alle fiscale aangiften van particulieren 

 

 
 

 
 

Openingstijden: Restaurant / Grand Café: Ma t/m Zo : 08:00 -23:00 
Ontbijten: Maandag: 7:00 - 10:00. Di t/m Vrijdag: 06:00 - 10:00. Za & Zo: 08:00 - 10:00 

(Ook als u geen hotelgast bent!).    Zalen: Ma t/m Zo 08:00 - 01:00 
Contactgegevens: Hotel Villa Flora. Hoofdstraat 55, 2181 EB Hillegom, Holland 

T: +31 (0)252 515 100   E: info@hotelvillaflora.nl 
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Start Jubileumjaar van JBH 
 

Op dinsdagmiddag 14 april begonnen we met de eerste activiteit 
in het kader van het 25 jarig bestaan van onze Jeu de Boules club. 
De weergoden werkten fantastisch mee, het was stralend zonnig 
weer en de temperatuur was erg aangenaam. De stoelen werden 
snel op de terrassen gezet. 
 

De inschrijving verliep ondertussen voorspoedig. Er waren uiteindelijk 52 deelnemers op 
deze boulemiddag afgekomen. Terwijl Els en Hanneke het wedstrijdschema neerlegden, 
keek men alvast naar de collectie jeugdfoto's van diverse boulers.  
Onze voorzitter, Jan de Landmeter, opende deze middag met een kort woordje.   
Daarna vertelde Willeke wat over de fotoquiz.  
 

Na het startsein keek men op het wedstrijdschema en ging men naar buiten om van zon en 
spel te genieten. Er werd, zoals gewoonlijk, flink strijd geleverd, want men wilde toch wel 
graag voor een prijs in aanmerking komen. 
 

In de pauze kon men de fotoprijsvraag invullen en dan door naar de tweede partij.  
Na afloop werd er geteld en gerekend en wisten we wie er gewonnen hadden.  
Tussendoor ging men met heerlijk gefrituurde hapjes rond, gebakken door Willem 
Mooijekind (heel professioneel en lekker gedaan Willem, bedankt!).  
 

Daarna deed Willeke eerst de uitslag van de foto-quiz en daarna kwamen de winnaars van 
het boulen aan bod: 
 

1. Dick Kortekaas       2 +22 
2. Piet Meijer          2 +19 
3. Gerda Warmerdam 2 +18 

Raymond Breukers 2 +18 
     Jan Lammerse 2 +18 
6.    Gerard Willemse   2 +14 
7.  Anneke ter Haar 2 +13 

 

De aanmoedigingsprijs ging deze keer naar Ton ter Haar. 
De prijzen, die waren overgebleven, werden verloot. De geluksvogels waren deze keer: 
Theo vd Weijden, Thea Gerritsen, Hetty Verdam en Ada de Groot. 
 

Er werd nog een keer rondgegaan met de hapjes, men dronk nog een drankje en zo was dit 
eerste jubileum-event een zeer geslaagd begin van het feestjaar! 
 

Hanneke. 
 

Eerste activiteit van het jubileumjaar 
 

Op dinsdagmiddag 14 april vond de aftrap plaats van het 25-jarig 
jubileumjaar van JBH onder een prachtig zonnetje.  
Ongeveer een maand geleden hadden 33 leden een kinderfoto 
uit hun eigen jeugd ingeleverd. Deze werden op A4 grootte zwart-
wit afgedrukt en door de jubileumcommissie door de versierde 
kantine opgehangen.  
 

Bij binnenkomst van de leden werd er al aardig gediscussieerd 
wie nou wie zou zijn. Reacties als:  Ach… wat een olijk ventje, is 
dat… och, wat een mooi kind met al die krullen, is dat 

misschien…? vulden de kantine.  

JBH 25 jaar, hoera! 
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Onze voorzitter, Jan de Landmeter, luidde met een  kleine 
speech het jubileumjaar in. 
 

Na de eerste partij boulen kregen de leden een invulformulier om 
aan te geven wie ze dachten te herkennen. Dat bleek toch nog 
flink tegen te vallen. Er  kwamen twee lijsten te hangen met de 
namen van alle foto-deelnemers die waren opgehangen. Maar 
ja, wie was nou wie? Dit bleek inderdaad wel te helpen en er 
werd vervolgens fanatiek van de ene foto naar de andere 
gelopen.  
 

Na de tweede (en laatste) partij boulen hingen de juiste namen 
bij alle foto’s. Heel leuk om te zien, al de blikken van 
herkenning… ja, die ogen, tuurlijk is dat… etc. Heel leuk om te 
zien allemaal. De snacks, gefrituurd door Willem (bedankt!), 
vonden goede aftrek. 

 

De  prijzen voor de beste drie quiz-deelnemers, waren mooie bloeiende planten.  
Marja had er 13 goed geraden, Sylvia (van Heusden) had er 12 goed en Olga 8 goed. 
Daarna werden de prijzen aan de winnaars van de mêlée uitgedeeld, zie het verslag 
hiervoor van Hanneke. 
 

Het was een erg gezellige, zeer geslaagde activiteit.  
De volgende activiteit vindt plaats op zaterdag 18 juli. Tot dan! 
 

Groetjes, Willeke (die samen met Els ook onderstaande foto’s maakte, bedankt beiden!). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Deze werd door bijna 
niemand geraden 

(behalve Hans…). Dit 
was: onze voorzitter, 
Jan de Landmeter! 
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VRIENDEN en BAANSPONSOREN van JBH 
 

Onze vereniging kent twee soorten ledensponsoren:  
Vrienden van JBH en vrienden die daarnaast ook Baansponsor zijn. 
Doelstelling van de vrienden van JBH is het ondersteunen van de  
vereniging oa voor inrichting en onderhoud van de nieuwe binnenlocatie.  
Help de vereniging en word daarom lid. Dit kost u slechts € 10 per jaar.  
Als tegenprestatie van de vereniging wordt uw naam vermeld op een collagebord in het 
inloophalletje naar onze binnenhal én op deze pagina in ons clubblad Het Bouletin. 
 

VRIENDEN  VAN  JBH:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

U kunt daarnaast tevens Baansponsor worden, dit kost € 25 per jaar. Ook dan wordt als 
tegenprestatie uw naam vermeld op een collagebord in het inloophalletje naar onze 
binnenhal én op deze pagina in Het Bouletin.  
Maar uw naam wordt dan óók vermeld op een bordje bij de banen van de buitenlocatie (op 
onze nieuwe accommodatie moet dat nog worden gerealiseerd). 
 

BAANSPONSOREN:  

 

Onze lijst van adverteerders én clubsponsors:  
 

➢ All Cleaning Products, Groothandel Vennestraat 4-A  2161LE Lisse 
➢ AMI Kappers     Henri Dunantplein 35  2181EM Hillegom 
➢ Assendelft & Misset, Administratiekantoor Weerlaan 4-a   2181HH Hillegom 
➢ AutoProfijt, Garage Turnhout  Wassenaarseweg 19-A 2191BH De Zilk 
➢ Barn, De, Hoveniersbedrijf   Oosteinderlaan 64   2181HK Hillegom 
➢ Clubkledingwinkel.nl   Boslaan 39   2132RJ Hoofddorp 
➢ DAMO Natuursteen    Ampèrestraat 2  2181HB Hillegom 
➢ Evers Staalconstructies bv   Horst ten Daallaan 5  2181GP Hillegom  
➢ FootFit Pedicurepraktijk   Satellietbaan 41-B  2181MG Hillegom 
➢ Greenhouse, Inspire and Create  Herenweg 366  2211VH Noordw’hout 
➢ HOZO Woon- en Gezondheidszorg Garbialaan 3   2182LA Hillegom 
➢ Jatibee zonwering en rolluiken  Vennestraat 36-G  2161LE Lisse 
➢ Jonkheer Plantencentrum   Pastoorslaan 39  2182BW Hillegom 
➢ Ka4Food, BBQ en Catering   Het Oerd 42   2134ZG Hoofddorp 

ELS BLEEKRODE-
WITPEN 

HANS DE BRUIJN ED TIMAN JAN CLEMENS 
MAARTEN 

HARTEVELD 

JAN DE LANDMETER 
WILLEKE 
LODERUS 

GERRIT 
LODERUS 

JAN 
LAMMERSE 

RIA VAN DER 
POEL-VONK 

GERARD EN HANNEKE 
WILLEMSE 

HENNY STASSEN-
STOOP 

JAN EN ANS 
PIETERS 

JAN VAN DER 
POEL 

JOLANDA DE 
VRIES 

JOOP FREDERIKS     

ELS BLEEKRODE-
WITPEN 

HANS DE BRUIJN ED TIMAN JAN CLEMENS 
MAARTEN 

HARTEVELD 

JAN DE LANDMETER WILLEKE LODERUS 
GERRIT 

LODERUS 
JAN 

LAMMERSE 
RIA VAN DER 
POEL-VONK 

JAN VAN DER POEL JOLANDA DE VRIES 
HANS VAN 

RIJN 
KEES VAN 
ROODEN 

TINY BEELEN 

GERDA WARMER-
DAM-PIETERS 

GERARD EN 
HANNEKE WILLEMSE 

CORRY VAN 
LEEUWEN 

JAN EN ANS 
PIETERS 

JOOP 
FREDERIKS 

HENNY STASSEN-
STOOP 
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Vervolg lijst adverteerders en clubsponsors 
 

➢ Keijzers, Horecagroothandel  Weeresteinstraat 117  2182GT Hillegom  
➢ Kluswijs Van Leeuwen, Bouwmarkt Jhr. Mockkade 23  2181AL Hillegom 
➢ Krijgsman, Vishandel   Houttuin 5   2181JG Hillegom 
➢ Letschert, drogisterij    Hoofdstraat 37  2181EA Hillegom 
➢ Pierre, Chocolaterie, Fairtrade Chocolade Hoofdstraat 138  2181EH Hillegom 
➢ Pieters Bouwtechniek Haarlem bv  Kennemerplein 16  2011JM  Haarlem 
➢ PLUS Hulsbosch, Supermarkt  Palet 4    2184LC Hillegom 
➢ Post, Piet & Ria van der, Bloembinderij Haven 10   2182JK  Hillegom 
➢ RET bv, bedrijfskleding, drukwerk etc Satellietbaan 10-K  2181MH Hillegom 
➢ Sierink WP, webdesign & cursus WP Rietkraag 126   2144KD Beinsdorp 
➢ Teltools Computers    Mariastraat 6   2181CT Hillegom 
➢ Van Leeuwen, Keukens & Badkamers Jhr. Mockkade 23  2181AL Hillegom 
➢ Versteeg Bandenservice   Industriekade 15-17  2181AJ  Hillegom 
➢ Villa Flora, Hotel/Restaurant/Grand Café Hoofdstraat 33  2182EB Hillegom 
➢ VSD Woning- en Project Stoffering  Stijn Streuvelsplantsoen 20 2182ZH Hillegom 

 

KOOP BIJ ONZE SPONSORS, DAN BLIJVEN ZE ONZE SPONSORS!!! 
 

Ons complex is er weer wat vrolijker op geworden… 
 

Tijdens de laatste ALV kwam er uit de vergadering een opmerking over de erbarmelijke en 
soms troosteloze staat waarin ons groen rondom ons complex verkeerde. 
Het bestuur zegde toe, staande de vergadering, hiervoor budget vrij te maken en dat dit op 
zo kort mogelijke termijn besteed moest worden want dat verdiende ons complex wel. 
Nou, de volgende dag al werden er inkopen gedaan en de vele aangeschafte plantjes 
kregen een plaats in de borders rondom onze hal. Hartelijk dank aan onze vrijwilligers! 
Het budget werd overigens ter beschikking gesteld door het Huis van Sport Hillegom... 
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Onze Bordsponsors  
 

Sponsors moet je, zeker in mindere tijden, koesteren, extra zuinig op zijn. Vandaar dat wij 
onze eigen JBH Bordsponsors op deze plek in het zonnetje willen zetten, wat extra aandacht 
aan besteden, want zonder hen zou er echt heel veel onmogelijk blijven... BEDANKT!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Als je denkt dat iets niet kan, krijg je vaak gelijk.  
Maar als je denkt dat iets wél kan, ook! Dus… 
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(vervolg bordsponsors) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Het is onmogelijk" zegt je trots. "Het is een risico" zegt je ervaring.  
"Het is zinloos" zegt je ratio. "Geef het een kans" fluistert je hart... 
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Het Bestuur van JBH is als volgt samengesteld: 
 
 

- Voorzitter   : Jan de Landmeter,       06-23474953       QR-code JBH: 
     email: info@jbhhillegom.nl  
      

 

- Secretaris   : Marja Dol, 
     email: info@jbhhillegom.nl 
 

- Penningmeester  : Hans de Bruijn,  
     email: penningmeester@jbhhillegom.nl 
 

- Algemeen lid  : Maarten Harteveld,  
     email: info@jbhhillegom.nl 
 

- Algemeen lid  : vacant 
 

 

Belangrijke functies 
 

- Wedstrijdzaken  : Ruud Hogervorst, 
     email: info@jbhhillegom.nl 
 

- Kantinebeheer : Huis van Sport Hillegom 
  Namens JBH  : Maarten Harteveld,  
     email: info@jbhhillegom.nl 
  

- Informatie inzake clinics : - Maarten Harteveld, (ook reserveringen) 
 

- P.R.    : Ton van Engelen 
 

- Ledenadministratie : Ria van der Poel, 
     email: info@jbhhillegom.nl 
 

- Beheer website  : Gerrit Loderus,  06-23360584 
email: genwloderus@gmail.com 

 

- Lief en Leed (meldingen) : - Ada de Groot,  06-27245267, email: adlegro@outlook.com 
- Jolanda de Vries,  0252-520348, landadevries@gmail.com 

 

- Redactie Het Bouletin : Willeke en Gerrit Loderus, A. Verweijlaan 66, 
     2182 PX  Hillegom,  06-23360584 
  Kopij inleveren      : email: genwloderus@gmail.com  
 

(op stick mag natuurlijk ook, maar ook alle handschriften kunnen wij aan!) 
 
 

Jeu de Boules Hillegom (opgericht: 3 december 2001) 
Sportpark De Zanderij, Stationsweg 45, Hillegom 
 

Bankrekening JBH: NL57RABO.03281.39.068 
KvK nummer: 28092492, aangesloten bij de NJBB onder nr.: 6034 
Kijk ook eens op de JBH-website (vernieuwd!): https://jbhhillegom.nl  

 

➔➔➔     Kopij inleverdatum volgende BOULETIN: zaterdag 27 juni 2026 !!! 
 

Onze boule-accommodatie is geopend op de volgende tijden: 
 

Maandagavond : 19:30 - 22:30 uur 
Dinsdagmiddag : 13:30 - 17:00 uur  
Woensdagavond : 19:30 - 22:30 uur 
Donderdagmiddag : 13:30 - 17:00 uur 
 

Op zaterdag en zondag alleen geopend als er een NPC-dag of een ander evenement is. 
 

Privacy: Dit clubblad bevat persoonsgegevens. In verband met de geldende 
privacywetgeving wordt u als lezer dringend verzocht zorgvuldig met de inhoud 
van dit blad om te gaan en derden hieruit géén gevoelige informatie te verstrekken. 

 

Het e-mailadres van JBH is: 
 

info@jbhhillegom.nl 
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